« Zalig de zuiveren van hart, want ze zullen
God zien ». (Matt. 5, 8.)

VROOM AANDENKEN AAN
BEA STOCKMAN

echtgenote van
RAF DEBUSSCHER
geboren te Opbrakel op 4 augustus 1949 en onver-
wacht overleden ten gevolge van een smartelijk
auto-ongeval te Nukerke op 20 april 1976.
Gezalfd met de H. Olie in extremis.

Een stralende lente-avond. Een jong mensen-
leven in volle bloei werd brutaal afgebroken.

Men had kunnen denken : het was nog al belofte
en toekomst wat dit leven te bieden had. Maar
diep geschokt door het plotse verbreken van de
aardse band beseffen we hoe het — zo jong nog
— reeds voltooiing was en zuivere gave.

De spil van haar gezin was ze. Gul en onbaat-
zuchtig voor allen, die bij haar kwamen aanklop-
pen. Blij entoesiasme legde ze in al wat ze onder-
nam, toch wetend dat de tijd, die ons is toege-
;‘ne:gen, niet wordt geteld in uren maar in innig-

eid.

Ze had het leven zo lief. Ze leefde mee met de
natuur. Ze hield van schoonheid. Ze was een ware
persoonlijkheid en een begaafde levenskunstena-
res. Van uit zo’n rijke natuur bracht ze een warm
begrip op voor de eigen aard van de medemens.

Lieve Beatrijs, je was een zonnekind en je
droeg zo goed je naam. Je raad, je steun, je aan-
moedigend woord heeft menigeen blij gemaakt,
aangespoord en nieuwe hoop gegeven. Je was de
wegwijzer voor velen, die een nieuwe levenswijze,
een gezond levenspatroon, een nieuwe kijk op de
dingen betrachten. Zij allen zullen je verscheiden

aanvoelen als een ware leemte. Wie zal je taak
overnemen ?

In het lichtend land aan de overzijde heeft men
je stellig met open armen ontvangen...

Wij bidden en vertrouwen dat je van daaruit
de beschermengel en trouwe steun mag zijn voor
hen die je hier nog zo hard nodig hadden : Raf, je
man en je kleintjes Eva en Sarah. Je heengaan
laat bij je ouders, broers en zusters en familie
een leegte achter die nooit zal kunnen gevuld
worden, behalve met de liefdevolle verbondenheid,
die je altijd voor elkander hebt gehad en die de
dood alleen kan verdiepen en vergeestelijken, in
het vertrouwen ook op een weerzien in het Andere
Bestaan.

In het hart en het gemoed van de velen die je
gekend hebben en die je lief hadden, blijft je
stralend beeld levendig en piéteitsvol bewaard.

Raf DEBUSSCHER, haar echtgenoot ;
Eva en Sarah DEBUSSCHER, haar kinderen ;
Gilbert en Ghislaine STOCKMAN-VANBUTSELE,
haar ouders ;
Jan en Marie DEBUSSCHER-TASSIGNON,
haar schoonouders ;

De families STOCKMAN-VANBUTSELE en
DEBUSSCHER-TASSIGNON,

gevoelig aan uw blijken van deelneming in
hun rouw, danken U zeer oprecht.

Begrafenissen R. Devos en Zoon, Ronse

—



