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Jahweh zei fot Abraham:
“Trek weg uit uw land, uw stam en uw
familie, naar het land dat Ik v tonen zal’
[Genesis 12, 1]

Lieve Bram,

Bij je geboorte kreeg je bewust de naam
Abraham, zinnebeeld voor wie het
bekende durft loslaten, het vasistaande
in vraag stellen, de platbefreden paden
verlaten. Niet uit rebellie of dwarsliggerij,
maar om op zoek te kunnen gaan naar
het beloofde land, naar de echte kern der
dingen, die zo vaak versiriki geraakt
onder fradities, gewoontes en regels.

Bram, je hebt je naam op soms adem-
benemende wijze waargemaakt.

Je creativiteit, spontaneiteit, je
verrassende humor doorbraken vele
conventies. Het keurslijf van de schoolse
opleiding heeft je heel zwaar bekneld, en
je hebt je op je eigen manier en met de
hulp van fijne vrienden een weg gebaand,
waar je je speelsheid, je gevoel voor stijl

en schoonheid kon vifleven. Daarnaast
heb je nog vele andere levens geleid, als
scout en scoutsleider, als animator voor
Vredeseilanden, als zanger in jeugdkoren
en rockgroepen, als D.J., en recent zelfs
als manager van een rockgroep en als
radiopresentator.

Muziek was je levensadem.

Maar bovenal was je een vriend: gul,
jezelf vergetend, klaarstaand voor
iedereen, aitentievol, bezorgd om
harmonie. Je straalde charme uit voor elk,
warmte voor je vrienden, grofe federheid
voor wie je liefhad. Toch relativeerde je
telkens je eigen gevoelens en ernst met
schalkse humor en een twinkel in je ogen.

Inderdaad, slechts heel schuchter en
af en toe liet je ons een glimp zien van je
eigen diepte. Alsof je ze zelf nog aan het




