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BLIJVEND AANDENKEN AAN
DE HEER

Jules STRADIOT
echtgenoot van Mevrouw Julia POISSON

Geboren te Ophasselt op 17 februari 1910
en godvruchtig overleden in het Onze-Lieve-
Vrouwziekenhuis te Geraardsbergen op
12 maart 1995, gesterkt door de H.
Sakramenten der zieken.

De families:
STRADIOT, POISSON,
VANDEN BOSSCHE en VAN EESBEEK
danken U voor de blijken van
deelneming in hun rouw.

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

Bij het graf van Lazarus sprak Jezus :
“Ik ween, omdat hij die ik liefhad,
is heengegaan”.

Met alle recht moogt dus ook gij bedroefd
zijn en wenen bij de dood van uw man en
vader, die de zijnen liefhad en door de
Zijnen werd bemind.

Zo sterk was de band tussen u en hem dat
gij u aan dat leven hebt vastgeklampt totdat
de allerlaatste kans verdwenen was.

Maar de troost die Jezus geeft aan Martha,
geeftHijookaan u: "Ik ben de Verrijzenis en
het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook
al is hij gestorven ... Gelooft gij dit ?".

Stijg dan omhoog met uw gedachten boven
de smart uit en wend u tot Hem die het
Eeuwige leven is.

Knielt neer voor het kruis, want daar
ontspringt het Eeuwige leven, de Verrijzenis.
Het kruis is uw troost.
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