IN DE VREDE DES HEREN

.i.

WIL VROOM GEDENKEN

de Heer
RAYMOND STROOBANT

echtgenoot van Mevrouw
ROZETTE VERSCHAFFEL

schielijk in de Heer ontslapen te Geraardsbergen
op 2 april 1968, gesterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk 'in extremis’.
Plots eindigt weer een schoon verdienstelijk
leven van een man die zo goed was voor zijn
gezin, en terecht ook de waardering genoot van
zijn medemensen.

Bij dit onverwacht overlijden worden wij stil, en
horen we opnieuw het woord van de Heer duide-
lijk tot ieder van ons gericht: '’ Weest bereid
want ge kent dag noch uur "’ !

Kwam de dood zo ineens, toch vond ze hem
niet onvoorbereid : onze dierbare overledens was
immers een man van plicht ; ook zijn godsdienst-
plicht was bij hem ernstig opgevat. Hij was een
goede echtgenoot, een goede vader, een werk-
zaam man.

Mijn goede echtgenote en dochtertje, mijn laat-
ste gedachten waren voor U; God alleen weet
hoe geerne ik U zag. In uw komend kommunie-

feest in deze ontluikende lente, Renate, ben ik
dicht bij U, allen samen in gelukkige familieband.

Beste familieleden, dank voor uw genegenheid
en zorg ; geef nu uw gemeende attenties aan mijn
vrouw en dochtertje, want in deze ’andere
wereld ’ rust ik in * het nieuwe ’ bij al onze gelief-
den die ons zijn voorgegaan. U allen die me ken-
den, bidt voor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Uw gebeden en deelneming in onze
smart, waren voor ons een milde
troost.

Daarom danken U innig :
De Familién

STROOBANT
DE BOE
VERSCHAFFEL
VERSTREPEN

Druk Pauwels




