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Aandenken aan

DE HEER

ROBERT (BOB) STRUBBE

weduwnaar van mevrouw Simonne DE VREESE
echtgenoot van mevrouw Lieve DE GRAVE

Geboren te Avakubi (Zaire) op 12 juni 1926
en plots thuis overleden te Gent
op 6 januari 1997.

Lid van de KIWANIS Reinaert Destelbergen

De familie dankt U van harte
voor Uw blijken van deelneming.

Ode aan een ,,Chevalier de I'Inutile” %

,,Chacun se dit ami : mais fou qui s’y repose ;
Rien n’est plus commun que le nom,
Rien n’est plus rare que la chose.

Jean de La Fontaine, Parole de Socrate

Beste vriend,

Dit citaat gebruikte ik onlangs nog op het
mooie feest van uw 70-jaar.

Te midden van familie en vrienden waren wij
nabij. Gij ,.Genieter der aardse dingen’’.
Als kunstenaar blijft gij in onze gedachten.
De stille duidingskracht van uw aquarellen zal
uw immer vrolijke kijk op onze wereld blijven
bestendigen.

Als echtgenoot laat gij een intens beleefde
relatie na, wars van eigenbelang en ter ver-
rijking van beiden.

Als vader een onuitwisbare indruk.

Als joviale vriend de herinnering aan de vele
mooie uren van diepdoorvoeld kunstbeleven.

Wij missen je, ,,Chevalier”... see you...

Begr. Huis Cornelis, St.-Amandsberg - 09/251 14 31




