Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam,
allerwegen op aarde.

Wat is dan de mens dat Gij aan hem denkt,
dat hij U ter harte gaat.

.l.

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Henri Jozef STRIUMEERS

weduwnaar van Mevrouw
Maria DE RAEVE (1e¢ huwelijk)
echtgenoot van Mevrouw
Julienne DE VUYST

geboren te Westrem op 19 maart 1906 en god-
vruchtig overleden in O.L.Vrouwkliniek te Aalst
op 19 september 1986, gezalfd met de H. Olie
»in extremis''.

Lid van de Bond ,,Ouden van Dagen''.

Op een hoge ouderdom is hij van ons heenge-
gaan. Samen met zijn dierbare echtgenote heeft
hij veel te lijden gehad gedurende de laatste ja-
ren van zijn leven. Ze waren voor elkaar een on-
misbare hulp en steun. De Heer schonk hen de
nodige moed en sterkte om op 25 augustus 1984
hun gouden bruiloftsfeest te vieren. Het was voor
beiden een hart onder de riem.

Bijgestaan door goedhartige familieleden droegen
ze hun levenskruis verder. Nu is er plots een
einde aan gekomen. Voor de toekomst is er maar

één uitweg : vertrouwvol uitzien naar de Heer.
Waar de nood het grootst is, is de redding
dichtsbij.

Dierbare echtgenote en kinderen, voor u is de
beproeving groot. Helpt elkander het lijden te
dragen. Stelt uw vertrouwen op God.

Goede familie, vrienden en kennissen hebt dank
voor alle blijken van vriendschap en genegenheid.
Dat de Heer u bescherme omwille van al het
goede dat gij mij hebt geschonken. Enkel de
Heer kan het u vergoeden. Leeft verder gelukkig
en blijft mij gedenken in uw vrome gebeden.

De families :
STRIUMEERS, DE MOOR, DE VUYST
en GRILLAERT,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Druk. De Brauwer - Oordegem
Begraf. Mevr. Van Sante-Roels - Westrem




