s mbe——

Zijn. dood bedroeft ons diep, maar zijn aanden-
ken zal ons altijd een zoete troost zijn. (H. Bern.)

i
BID VOOR DE ZIEL

van mijnheer

Emiel-Victor Sturtewagen

echtgenoot van mevrouw Bertha HOEBEKE,

geboren te Zarlardinge de 11 april 1874 en er
overleden de 18 januari 1957,
versterkt door de HH. Sakramenten.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.
Gewezen Sekretaris-Ontvanger van de C. O. O.
Burgerlijk Ereteken le klas.

Verduldig en met volle kennis van zijn nakend
einde, heeft hij met onderwerping aan de H. Wil
van God, de dood afgewacht, met die bovenna-
tuurlijke gerustheid, die voor de afstervende een
allerkostbaarste genade is, en voor de overle-
venden, de zoetste vertroosting. (H. Augustinus)

Troostend en heilzaam waren zijn laatste af-
scheidswoorden, die hij aan elk der zijnen toe-
stuurde. Hij dankte om de laatste zorgen.

Zijn heengaan zal niettemin een grote leemte
_vormen, bij zijn echtgenote, die hem zo innig
lief had, bij zijn kinderen, die een zeer goede
vader en een beste vriend verliezen, bij zijn
kleinkinderen die hem zo graag « Pa Miel »
noemden. Zij zullen zijn ziel dan ook zeer veel-
vuldig in hun gebeden gedenken.

Een vurig gebed verwacht hij ook van zijn
vrienden en kennissen.

Tot in der eeuwigheid !

H. Barbara, bid voor Hem.

Mevr. Wed. Emiel Sturtewagen-Hoebeke,

Heer en mevr. Amedée De Graeve-Sturtewa-
gen en kinderen,

Heer en mevr. Georges Van den Haute-Stur-
tewagen en kind,

De families Sturtewagen, Hoebeke, Durant,
Monnier,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van kristelijke deel-
neming en danken U.

Uitg. Mw Sadones-Cordier, Everbeek

—




