Wel leven is zich gedurig bereiden om
wel te sterven.

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Alice SURDIACOURT

weduwe van de Heer
Emile DEPESSEMIER

geboren te Parike op 29 januari 1890 en

overleden te Everbeek op 7 oktober 1969,

voorzien van de HH. Sakramenten der zie-
ken en de Pauselijke Zegen.

God gaf, God nam. Het is geschied zoals
het de Heer behaagd heeft. De naam des
Heren zij geprezen.

Zij was een bewonderenswaardige moeder
en verdient in het aandenken der goeden
voort te leven. Sterk en moedig droeg ze
haar lijden, daar zij op God haar hoop
stelde. Droeve dagen en lijdensvolle nachten
heeft zij doorgebracht, maar steeds bleef zij
vol bezorgdheid voor de haren ; Door al
haar miseries heen, was liefde haar houding.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen,
hebt dank voor uw medelijden en goede
zorgen. Ik kan het U nu niet meer vergel-
den, de Heer zal het doen. Ik zal in de
hemel voor U bidden, zoals gij mij steeds
zult gedenken in uw gebeden.

Dierbare familieleden, vrienden en kennis-
sen, vaartwel. Begrenst uw droefheid door
de gedachte dat mijn afsterven een einde
stelt aan mijn lijden en dat ik overgegaan
ben tot het rijk der eeuwige rust en vreug-
de, waar God allen verenigt die goed en
rechtvaardig zijn.

Zoet Hart van Maria, wees haar heil.

De families SURDIACOURT, VAN CAENE-
GHEM, DEPESSEMIER en ANDRIES,
danken u voor uw vroom gebed en
blijken van deelname.

A. Opdecam, Everpeek.




