Geloofd zij Jezus-Christus | Amen.
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BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

VICTORIA SURDIACOURT
weduwe van Augustien ROELS

geboren te Deflinge den 4 Juni 1846 en aldaar god-
viuchtig overleden den 28 Oogst 1944, Voorzien van
de Heilige Sakramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie der Geloovige Zielen.

Eene goede huisvrouw — wie vindt haar ?
Hare waarde overtreft al wat op aarde bestaat.

Zij opende haren mond voor wijsheid, en zacht-
moedigheid bestuurde hare tong - Zij gaf nauwkeurig
acht op al wat omging in haar huis, enhet brood der
luiheid at zij niet Zij opende hare hand voor den be-
hoeftige en strekte hare handen uit naar den arme.

Hare zonen, dochters en kleinkind, staan op en
roemen en prijzen haar zeggende " Gij overtreft ze
allen! ,, Boek der Spreuken XXXI.

Deze bijna honderdjarige vrouw droeg hare grijze
haren als een kroon der wijsheid en de godvreezend-
heid was haar roem. Ook werd ze door hare kinde-
ren bemind en geéerd en haar afsterven zal in hen
een diepe smart nalaten.

Reeds meermaals had zij den dood voor cogen ge-
zien, en toen zij haar einde voelde naderen was zij
bereid.

Vaartwel duurbare kinderen en kleinkinderen, al is
het scheiden pijulijk, een gedachte moet u troosten
" Eens zien we elkander weder in den Hemel !,

Mijn Jezus Barmhartigheid | 300 d. aflaat.
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Drukk. Pauwels, Vredestr. 56, Geeraardsbergen.
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Uwe welgemeende en christene
deelneming, was wvoor ons een
zalvende blijk van genegenheid en
troost.

Hiervoor, zij U dank.

De Familién :

SURDIACOURT
ROELS




