Kom, goede getrouwe dienaar, ireed bLinnen
in de vreugde van de Heer. (Evang.)

.l.

Heden is overgegaan naar het eeuwig leven
en de Paasvreugde,
na een vroom kristelijk leven

DE HEER

René SYMOENS

weduwnaar van mevrouw
Irma ROMEYNS,

geboren te Michelbeke op 22 september 1887
en in de gezegende ouderdom van 89 jaar
op 1 april 1976 overleden in het Rustoord
« Najaarszon » te Brakel,
gesterkt door Kristus in zijn HH. Sakramenten.
Opgeéiste in de oorlog 1914-1918.

Mijnwerker en lid van de bond der
gepensioneerden. .

De Heer kwam in de dagen die het Paasfeest
vooraf gaan de goede man halen, wat onver-
wacht, toch niet onverzien. Na een lang kris-
telijk leven, is René gerust meegegaan met
de Heer, hij was reisvaardig. De vrede op
zijn gelaat was een teken van de ongestoorde
rust die hij nu voor eeuwig bij al deze die
ons zijn voorgegaan zal genieten.

Zo trok deze man, eenvoudig en werkzaam, na
een zware leventaak van rusteloos zoeken,
na vele en zware offers de weg op naar God
toe. Er moet gewerkt worden in het leven. Er

is nog geen hemel op aarde, zo maar gege-
ven, die groeit langzaam uit het werk van
onze handen. De hemel, het eeuwig leven,
breekt pas echt door na de dood als een
alles overtreffend geschenk van God, de Ge-
ver van alle goed. Gods heilplan is er een
van oneindige liefde en barmhartigheid, van
overvloedige verlossing en genade, door de
verdiensten van Jezus Kristus, voor ons ge-
storven op het Kruis, opdat wij het leven
zouden hebben, voor elk mensenkind, die in
dat geloof leeft en in de Heer sterft...

Zo is René voor goed geborgen in de Heer.
BEMINDE KINDEREN EN FAMILIELEDEN : hoe
zal ik U danken voor alles. Na het overlijden
van mijn vrouw op 26 maart 1955, ben ik
20 jaren zo gelukkig geweest in uw midden.
Ik was met U vegroeid als het mos op de
boom. Ook een speciaal woord van dank aan
het verplegend personeel van de kliniek en
van « Najaarszon » die mij zo liefdevol gehol-
pen en vezorgd hebben. Moge God U vertroos-
ten en versterken in die droeve dagen. Blijft
mij gedenken in uw gebeden.

De families : SYMOENS, LOBERT, ROMEYNS,
VAN CAUWENBERGE,

danken U voor de blijken van kristelijke deel-
neming.

Uitg. S. Gijselinck, Opbrakel




