H. Jozef, patroon van den goeden dood,

bid voor ons.
L]
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BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ErNEsT TACK

Echtgenoot van Mevrouw
Bertha LAMON

geboren te Bevere (Oud.) den 1 Februari 1887 en
godvruchtig overleden te Eine den 31 Oktober 1949,

gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.
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Het is geschied zoals het den Heer behaagde, zijn
goddelijke Wil geschiede en zijn Heilige Naam weze
gebenedijd. 2 (Job.)

Ons lichaam is ons zoo dierbaar, en nochtans wat
is het zwak tegen den naderenden dood. Alles is in het
duister gehuld. Vreest niet zegt de Heer, hebt betrou-
wen, ik ben het. (Job.)

Gelukkig de ziel wiens aardsche bestaan verwonnen,
zich overlaat aan Gods zorgen.

O Heer, al omringen me de schaduwen des doods,
ik vrees niets want Gij zijt met mij. (Psalm.)

Heer die het lijden dat voor U wordt gedragen, be-
loont, ontvang het offer van deze uw dienaar, die ge-
laten en onderworpen aan Uw H. Wil van ons is heen-
gegaan.

Duurbare Echtgenoote en Familie, de Heer weet dat
uw hart weent om mijn heengaan. Zoekt troost bij Hem
en bidt voor mij.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.

Drukk. Hoste, Eine.

De familien TACK, LAMON, DE ZITTER

en VAN MALLEGHEM

Bedanken om uw gebeden
en blijken van deelneming.

MRS




