Vertrouw op de liefde,
zelfs als zij smart brengt.
(R. Tagore).

T

Mevrouw Georgette VANCRAEYENEST,
zijn echtgenote ;

Jongeheer Lieven TACK, zin zoontje;
Mevrouw Amedée VANCRAEYENEST (1)-
VANDENDRIESSCHE, zijn schoonmoeder ;

De families TACK, VAN HERZEELE,
VANCRAEYENEST en VANDENDRIESSCHE,
danken U welgemeend om

Uw deelneming in de rouw,

Uw genegen aanwezigheid

en Uw vroom gebed voor

de Heer Ivan TACK
echtg. van Mevr. Georgette VANCRAEYENEST

geboren te Oudenaarde, op 26 juli 1937
godvruchtig overleden te Gent, op 21 augustus 1973.

Begrafenissen Matthijs, Tel. 30.74.38 - Gent 23.79.34

Heer God, onze verslagenheid is zo groot, 'n jong
echtgenoot, vader van 'n lief zoontje werd wegge-
rukt uit het gezin, dat hij met liefde opbouwde.
Ziin vroeger goede gezondheid, zijn werkzaamheid
en ondernemingsgeest, zijn minzaamheid voor
vrouw en kind waren de waarborgen voor een lang
en gelukkig huwelijksleven.

Maar ach, hoe broos is toch het menselijk lichaam.
Vele maanden geleden werd hij ernstig ziek ; met
koppigheid vocht hij er tegen, hij wilde niet ziek
zijn. Tot het laatste ogenblik verloor hij de moed
niet. Hij had toch nog zo graag vele jaren willen
leven, want hij was zo gelukkig in z'n fraaie
woning aan de boskant.

Hij was een goed echtgenoot, die zijn door het
huwelijk geheiligde liefde, hoog droeg boven de
moderne ontaarding ; die samen met zijn vrouwtje,
in dienst stond van zijn Heer en Meester.

Hij was een jonge vader, die zijn roeping, ziin
vaderzending zo heel hartig-goed, zo wijzelijk op-
voedend ter harte nam.

Hij was een uitstekend buurman, nooit kon men
hem iets vragen dat in zijn gedienstigheid niet
paste ; daarom ook hebben zijn buren op alle
mogelijke wijzen geholpen om hem te troosten,
het werk van zijn vrouw te verlichten, kortom een
welgemeende steun te zijn voor het beproefde gezin.

Heer, laat hem die in de volle bloei van ziin
huwelijksleven is gestorven,in Uw liefde en heerlijk-
heid, de volheid bereiken van leven, liefde en geluk.

Laat haar, die hem zo diep beminde, in haar liefde
voor hem de sterkte vinden om aan hun beider
kind verder dit levensgeluk te verzekeren dat hij
voor Lieven wilde bewerken.

Heer, wil de beproefde families troosten en sterken.




