Vrede op aarde aan de mensen
die Hij liefheeft.

Dankbaar aandenken aan
Mevrouw

Emma TAILDEMAN

weduwe van Jozef De Temmerman,

geboren te Michelbeke op 7 juni 1902
en godvruchtig thuis overleden

in familiekring op 23 december 1990.
Gesterkt met de HH. Sakramenten
der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Neutrale Bond
der Gepensioneerden.

Zij was de eenvoud zelf in woord en
wezen, maar wijs niettemin en met een
bezonken klare kijk op mens en wereld.
Het leven, het dagdagelijkse leven van
een hard werkende en zorgvolle echt-
genote en moeder was dan ook haar
voornaamste levensschool geweest. Zij
had er geleerd, dat welzijn voor een
mens en zijn gezin belangrijker is dan
louter welvaart, maar dat beiden slechts
worden verworven tenkoste van veel
zelfverloochening. " Wie zijn leven prijs-
geeft, zal het winnen ”. Dit woord van de
Heer lag, wellicht zonder dat =zij het
kende, aan de basis van haar nooit af-
latende in de weer zijn voor man en

kinderen en de wijze waarop zij de
kruisen droeg, die haar werden overge-
zonden. Die kruisen waren soms heel
zwaar, doch door alles heen wist zij
zich geborgen in de liefde van de Grote
Kruisdrager, die alle lijden in het zijne
eeuwigheidswaarde geeft. Zij was immers
een diep gelovige en vrome vrouw.

Als een kaars is zij uitgegaan, totaal
opgebrand en in volle vertrouwen uit-
ziend naar de definitieve ontmoeting met
de Heer. In afwachting daarvan was zij
spijt alle gesukkel een gemakkelijke
zieke, dankbaar voor elke blijk van ge-
negenheid en zich als 't ware koesterend
in de liefdevolle zorgen, die haar van-
wege de haren onophoudelijk en met
voorkomende tederheid te beurt vielen.

Moge zij nu rusten in vrede, opgenomen
in 's Heren liefde, die onze uiteindelijke
levensvervulling is.

H. Hart van Jezus,
ik heb betrouwen op U!

De families

Taildeman, De Temmerman,

Van Wijmeersch, Van De Abele,
danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis : zaterdag 26 januari 1991 om 19 u.

Rouwleiding bvba " RAOUL", Brakel
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel




