VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Hector, Gilbert TAILDEMAN

weduwnaar van Mevrouw
RACHEL VAN DER SIJPT

Hij werd geboren te Michelbeke op 22 oktober
1906 en overleed godvruchtig te Brakel-Opbra-
kel op 7 februari 1976, gesterkt door het
Sakrament van de zieken.
Hij was oud-veldwachter
en lid van de Bond der Gepensioneerden.

« Mijn vader had de zware last op zich ge-
laden een eerlijk man te zijn... » Dit woord
mogen zijn kinderen spreken nu vader is
heengegaan na een leven van nooit versagen-
de zorg en toewijding voor zijn gezin. Hij was
een eerliik man in de diepste zin van dit
woord : als trouwe echtgenoot en liefhebben-
de vader heeft hij zich geen moeite ontzien
voor het welzijn en het geluk van zijn
dierbaren. Hij wist dat dit de levensopdracht
was die hem door God was toevertrouwd en
hij wilde eerlijk zijn ook tegenover de Heer
van het leven. De lasten van een leven dat
ook zijn donkere dagen kende heeft hij moe-

dig gedragen, gesteund door een geloof dat
in zijn wezen diep geworteld was. Vreugde
zowel als verdriet en ontgoocheling hadden
hem een levenswijsheid bijgebracht die hem
de betrekkelijkheid van de aardse dingen liet
inzien. Het zware lijden van de laatste weken
was de grote loutering waarin hij zich volle-
dig aan zijn Schepper wist toe te vertrouwen.
Thans is de zaligheid voor hem reeds be-
gonnen : wij zijn vol vertrouwen dat de Vader
in de hemel zijn trouwe dienaar heeft opge-
nomen in het eeuwig Licht en in de blijven-
de Vreugde.

Elién en Mariette TAILDEMAN-COESENS
en kind Redgy,

Albert en Oliva DEPESSEMIER-TAILDEMAN
en kinderen Karlien en Sabrien,

Marc en Sylva VAN EXAERDE-TAILDEMAN
en kind Teresa,

zijn kinderen en kleinkinderen ;

De families TAILDEMAN, VAN DER SIJPT,
VAN WYMEERSCH en LAPAGE,

danken U om uw blijken van medeleven
en om uw gebed.




