God is de Herder die waakt over mij!

+

Bid voor de ziel van

Mejuffrouw

Martha, Maria TAILDEMAN

dochter van wijlen Victor TAILDEMAN en
Zoé DE VLEESCHOUWER.

Geboren te Michelbeke op 10 december 1908
en er godvruchtig overleden op 15 december
1983, gezalfd met het H. Oliesel in extremis.

Lid van de Bond der gepensioneerden.

Heer Gij hebt deze vrouw gemaakt tot een
zichtbaar teken van uw menslievendheid.

Om al het goede dat zij gedaan heeft, om
al de mensen die ze geholpen heeft zijn wij
oneindig dankbaar.

Midden onder ons heeft Maria geleefd als
een toegewijde weldoende zuster, tante, fa-
milielid en buurvrouw. Haar leven droeg diep
de sporen van noeste werkzaamheid. Spijts
haar hoge jaren droeg zij nog moedig de
zorg van het gezin en verzweeg haar onge-
makken, om haar huisgenoten te sparen. In
haar godsdienstig leven was zij een voorbeeld

van trouw aan geloof en Kerk. Haar onvoor-
zien heengaan bedroeft ons hart maar dank-
baar blikken we terug op haar leven dat ons
richting geeft naar het eeuwig leven.

Beste broers en zusters, neven en nichten
voor alles wat ge voor mij deed zeg ik u har-
telijk dank. Moge de Heer er u ruimschoots
voor belonen. Beste vrienden en buren, heb
dank voor de vriendschap en attenties die ik
van u mocht ontvangen. Blijft mij allen ge-
denken in uw gebeden, weest goed voor el-
kander en tot weerziens in de vreugde van
de Heer.

Jezus, barmhartigheid !

De families TAILDEMAN-DE VLEESCHOUWER,

danken U voor de blijken van kristelijke deel-
neming.

Begrafenissen A. Marroyen, Brakel
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




