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VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

René TAILDEMAN
echtgenoot van Mevrouw
Renilde DE CLERCQ,
geboren te Elst op 24 mei 1896 en overleden
in de St.-Franciscuskliniek te Brakel
op 19 juni 1976,
gesterkt door het Sakrament van de zieken
en de Apostolische Zegen.
Oudstrijder 1914-1918 - Oorlogsinvalied -
Vuurkruiser
Vereerd met het erekruis N.E. 2 K.
en andere eretekens.
Mijnwerkersbrankardier.

« Goede en trouwe dienaar, omdat gij trouw
waart in het kleine zal ik U over velen aan-
stellen. Treed binnen in de vreugde van uw
Heer ».

Hij was goed voor elke mens.

Gans zijn leven steunde op een rotsvast
geloof. Van dit geloof legde hij getuigenis
af als christen mijnwerker, dertig jaar lang ;
op ditzelfde geloof steunde hij zich al de
jaren dat hij ziek was.

Hij was trouw aan zijn zondagsmis, die hij
bijwoonde iedere zondagmorgen, wanneer hij
uit de mijn was opgestegen en die hij volgde,
als zieke, op radio en 2

Hij was iemand met maar één woord, zo-
dat men altijd op hem kon rekenen.

Als christenmens heeft hij geleefd, als
christenmens is hij gestorven.

Beminde echtgenote, samen hebben wij lief
en leed gedeeld. U waart mijn grootste steun.
lk dank U om uw opgeruimdheid en de te-
dere zorgen waarmede gij mij hebt omringd.

Beste kinderen en kleinkinderen, bidt sa-
men voor mij; zo vinden wij elkaar in God
eens weer.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige
rust.

De families TAILDEMAN, DE CLERCQ, ROOS,
ASSEZ,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Drukk. De Ruyver - Brakel




