Zie, God komt mij ter hulp en de Heer neemt mijn
ziel in ontvangst. Ps.:53
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THEOFIEL VANDER STICHELEN

geboren te Elst, op 1 september 1887 en godvruchtig
overleden te Zottegem, op 14 februari 1962,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Wij zien elkander ieder ogenblik sterven aan ver-
scheidenheid van kwalen, even verscheiden als wij
zelf zijn. Hoe zou dan het leven, dat wij in deze wereld
leiden, het ware leven kunnen zijn ? God bestemt voor
hen, die Hem liefhebben, een leven waar lijden en dood
onbekend zijn. X

Zalig zi), die hun vertrouwen niet stellen op het
tegenwoordige leven, die het slechts beschouwen als
een reddingsplank, die wij vastgrijpen om daarmee de
eeuwigheid te bereiken, waarop onze hoop gevestigd
moet zyn. H. Fr. van Sales.

Een ongeneeslijke ziekte tastte haar aan en O. L.
Heer legde daarmee een zwaar kruis op haar schouders.
Eenieder heeft het leven lief, maar wij weten dat God
het eeuwige Leven is en dat Hij ons enig ware levens-
goel uitmaakt. Zoals God het wil en schikt, zo is het

est.

Laten wij bidden : Almachtige, eeuwige God, die
U gewaardigd hebt aan het menselijke lichaam een ziel
naar uw beeld en gelijkenis in te storten, nu Gij bevo-
len hebt dat het stof naar het stof terugkere, laat nu ook
uw beeld de plaats innemen bij uw uitverkorenen in uw
eeuwige woonplaatsen. Door Jezus Kristus, onze Heer.

de Familie.

en.

Beste man en kinderen, ik dank u voor de goede
zorgen, waarmede gij mij nacht en dag hebt omgeven,;
Onze Lieve Heer zal u honderdvoudig alle diensten
vergelden, die gij mij bewezen hebt.

Beste familieleden en vrienden, God zegene u allen.
Bidt met Theofiel en de kinderen voor mijn ziel en helpt
steeds elkander met liefde.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! 300 d. afl,
Vandendri he=De Vleeschauwer, Nederbrakel.

Om de troost van uw deelneming bij het afsterven van Mevrouw Zog
Taildeman en om de steun van uw gebed voor de ziel van hun dierbare
De familién TAILDEMAN, VAN DER STICHELEN, ROOS, VAN HOORDE.

Overledene, dankt U van harte
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