” Neem Mijn juk op uw schouders
en leer van Mij :
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart,
en gij zult rust vinden voor uw zielen”

(woorden van Jezus volgens Matth. 11,29)

Gedenk in uw gebed

GILBERT TALPAERT

zoon van THEODOOR en van
ROSALIE VANDER SCHUEREN.

Hij werd geboren te Viane op 23 juli
1914 en is tot zijn Schepper teruggeroe-
pen in de H. Hartkliniek te Geraardsber-
gen op 20 augustus 1984, begeleid door
het gebed der kerk.

De families
Talpaert en Vander Schueren

danken U ooor de blijken van
kristelijk medeleven, uw gebed en
uw aanwezigheid.

Heer God,

Gij hebt Uw wereld geschapen en Uw
mensen opdat zij er een verblijf zouden
van maken waar iedereen zijn taak
heeft en gelukkig kan zijn.

Doch Uw schepping is stoffelijk,

niet volmaakt :

mensen en dingen verslijten,

er is pijn en ziekte

en de pijn van het afscheid nemen.

Uw Zoon, Jezus Christus,

heeft het ook ondervonden

doch Hij heeft de oplossing voorgeleefd
tegenover U en voor de mensen.

Onze overledene Gilbert heeft het geluk
gehad te leven tussen mensen,

die Zijn voorbeeld volgen :

hij had zijn plaats tussen hen,

voelde zich opgenomen in de gemeen-
schap, telde mee in het gezelschap.

Mogen allen, Heer, bij wie hij thuis was,
van wie hij genegenheid. waardering
en zorg ondervonden heeft,

ook eenmaal van U het woord horen :

" Wat ge aan de wminsten van de Mijnen
gedaan hebt, dat hebt ge aan Mij
gedaan .
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