« God, de Heer, schenke hem
het eeuwig leven. »

+
GEDENK IN UW GEBEDEN

de heer Raymond TAVERNIER

echtgenoot van mevrouw Julia DE CORTE
geboren te Merelbeke op 3 maart 1907 en
er kortstondig overleden op 21 juli 1969,
voorheen voorzien van de troostmiddelen
van de Kerk.

In zijn ziekte en beproeving bad hij dik-
wijls de Heer om hulp en sterkte; graag im-
mers was hij onder de zijnen en het was zijn
vurig verlangen nog vele jaren te mogen
gelukkig zijn met de lieftallige bejegening
die vrouw en kinderen hem zo bereidwillig
schonken.

Op het meest onverwacht ogenblik kwam
echter de Almachtige hem wenken om hem
op te nemen in de zaligheid van het eeuwig
Vaderhuis. Hij is thans overgegaan naar het
oord van vrede en vreugde, waar geen lijden
geen smart en geen dood meer bestaat, doch
alléén eeuwige vreugde en onvergankelijk
geluk. Dit is dan voor zijn geliefden het éni-
ge troostvol uitzicht aan de diepe smart,
waarin zijn heengaan hen dompelt.

Zij voelen zeer sterk aan, hoezeer dit pijnlijk
heengaan hen berooft van de zo geliefde
echtgenoot en vader; toch wordt hun smart
gelenigd door de geloofszekerheid, waarmee
zij aanvaarden dat vader gelukkig is bij God.
« Lieve Echtgenote, heb dank om de vele
zorgen en de kommer, die Gij zo liefdevol
voor mij hebt gedragen. God lone het U in
zegen over uw verder leven. Beminde Kin-
deren en Kleinkinderen, eert moeder en
maakt elkaar gelukkig in liefde en dienst-
vaardigheid. God zegene en beware U. »
Mevrouw Julia De Corte,  zijn echtgenote
De Heer en Mevrouw Georges Van De Kau-
ter-Tavernier en kinderen,
De Heer en Mevrouw Andre Van Den Daele-
Tavernier en kind,
De Heer en Mevrouw Hector Willems-Ta-
vernier en kinderen,
De Heer en Mevrouw Rene Pitteman-Taver-
nier en kinderen,
De Families
TAVERNIER, VAN DEN MEERSSCHAUT
DE CORTE, VAN CAUWENBERGE

danken voor uw blijken van deelneming.
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