Geloofd zij Jezus Kristus.

1.

Dit weze een vroom aandenken aan
de Heer

Hubert TEERLINCK

echtgenoot van Mevrouw
Maria De Clercq,

geboren te Nederbrakel op

29 november 1910 en godvruchtig
overleden in de St.-Franciscuskli-
niek te Brakel op 20 april 1979,
voorzien van de HH. Sakramenten
der zieken en de Pauselijke
Zegen.

Het levenslot van een mens is op
deze wereld veelal kommer en zorg
voor een aards bestaan om tenslotte
op een gegeven ogenblik het tijdelij-
ke met het eeuwige te verwisselen.

Maar sterk en schoon komt een
mens uit die aardse strijd, wanneer
hij met het oog op de eeuwigheid
zijn aardse taak goed vervult.

Lange jaren heeft hij met zijn echt-
genote wel en wee gedeeld. Toen hij
door de ziekte werd getroffen, steun-
de hij alleen nog op zijn geloof in

God en op de hulp van zijn echtge-
note, die hem als een engel ter zijde
stond. Uiteindelijk heeft hij zijn leven
bewust in de handen van God gelegd.

Dierbare echtgenote, kinderen en
vrienden, door een goed gebed voor
elkaar blijven we allen verenigd in
God. Ik reken op uw gebeden en ik
dank u ervoor.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families Teerlinck, De Clercq,
Praet, Watté,

danken U oprecht voor uw blijken
van deelneming in hun rouw.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




