LAAT NU JE LIEVE HANDEN RUSTEN,

ZE HEBBEN AL GENOEG GEDAAN.

ZE DROEGEN 'S LEVENS LASTEN EN LUSTEN
EN BRACHTEN ALTIJD VREUGDE AAN.

Wil samen met ons bidden
voor de zielerust van

MEVROUW

Maria TEERLINCK

weduwe van de Heer
Albert VAN TRIMPONT

geboren te St.-Martens-Lierde,

op 28 augustus 1911 en godvruchtig overleden
in de Sint Elisabethkliniek te Zottegem,

op 24 januari 1983,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de Kristelijke Bond der gepensioneerden.
Lid van de Oudstrijdersbond.

De families TEERLINCK, VAN TRIMPONT,
KESTELIJN en HEERMAN,
danken U voor Uw gebeden en blijken van
innige deelneming.

Druk. Ant. De Borre Tel. (055) 42 2091

Sterven is een overgang, niet een verdwijnen.
(St. Paulus).

Bij het afsterven van haar die ons zo duurbaar
was kunnen wij niet anders dan stamelen...
« Dank U Heer, dat Gij ons zulke moeder ge-
schonken hebt ».

De zorg en de nauwgezetheid waarmede zij
jaren geleden ons Vader dag en nacht heeft
opgepast, haar ongeknutseld geloof, haar min-
zame omgang met iedereen, haar rechtlijnige
levenswandel laat zij blijvend achter als opdracht
voor ons en als waarborg voor haar verder leven
bij de Heer.

Wij weten dat wij allen eens op onze levens-
weg door de tunnel van de dood moeten gaan
om tot nieuw en eeuwig leven te verrijzen. « De
graankorrel moet sterven wil hij veelvoudig
vrucht kunnen voortbrengen », zijn de woorden
die ons bij ieder christelijk sterven door de
geest gaan. Ten andere ook in de natuur : uit
aftakeling en verval ontkiemt steeds nieuw leven.

Zo weten wij ook, ons steunend op de belofte
van Christus, dat de levensinzet van deze in-
goede moeder, in goede en kwade dagen, voor
eeuwig zal worden beloond. In dit geloof dat
deze afgestorvene zonder menselijk opzicht heeft
beleden, voelen wij ons dan ook gesterkt.

Mijn beste kinderen, kleinkinderen en familie,
ik dank U voor de liefdevolle attenties waarmee
ieder van U mij steeds heeft omringd. BIijft
lief voor elkaar en vooral voor onze kleine
Dorothy, mijn eerste achterkleinkind. |k heb
steeds gepoogd het beste van mijzelf aan U
allen te geven ; blijft mij gedenken in de
weekendmis en in Uw verdere christelijke
levenswandel.

Bestuur en leden van de derde leeftijd, ook U
zeg ik geen vaarwel maar tot later in een
eeuwig samenzijn bij de Heer.

Ten paradijze geleiden haar de engelen.
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