Zalig zijn zij die in de Heer sterven, zii rusten
uit van hun zwoegen, en hun werken volgen hen
in’t eeuwig leven.

BID VOOR + DE ZIEL

van de Heer

REMI TEERLINCK

Weduwnaar van Mevrouw
HORTENSE DE SMET

geboren te St. Martens-Lierde, de 10 mei 1874 en
aldaar in de Heer ontslapen de 3 september 1959,
versterkt door de laatste Troostmiddelen onzer
Moeder de H. Kerk.

DANKEN U.

Een hoge ouderdom is voor de rechtvaar-
dige een kroon van heerlijkheid.

Met tranen en smarten is ons menselijk
bestaan doorweven en het ware geluk berust
alleen bij God.

Voor deze die God vreest zal het goed
zijn in de laatste levensstonden ; in zijn
doodsuur zal hij gezegend worden.

Loof de Heer, mijn ziel, en dat alles wat
in mij is Zijn Heilige Naam zegene !

Beminde bloedverwanten, dank voor uw
genegenheid en zorgen. God lone 't U.

Vergeet mij intussen niet in uwe gebeden
en tot weerziens hierboven.

Zoet Hart van Jezus, op U stel ik mijn

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun

dierbare afgestorvene,

VAN BREUSEGEM, DE GEETER,

De Familien TEERLINCK, DE SMET,

vertrouwen. (300 dag. afl.)
Zoet Hart van Maria, wees mijn zalig-
heid. (300 dag. afl.)

Uitg. Raf Cromphaut.




