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A's iemand plots wit ons midden wegvalt zoals
deze man en goede vader, dan voelen wij ons diep
geschokt, geraakt tot in het diepste van ons wezen.

Dan beseffen wij hoe klein en machteloos wij
zijn, hoe vlug het leven voorbijgaat, maar op zulke
ogenbl:kkea kijken wij ook vol vertrouwen op naar
God, de barmhartige Vader aan Wie wij onze
dierbare overledene toe vertrouwen. Jaren lang heeft
hij zich ingezet en gewerkt voor zijn gezin. Men
hoopte op enkele jarea rust, maar dit mocht niet
zijn. Daags te voren heeft men plannen gesmeed en
nog in de volgende nacht valt alles induigen.

Als trouwe echtgenoot heeft hij zijn plicht vol-
bracht. Als goede vader zorgde hij voor zijn kinde-
ren. In de bange dagen van het oorlogsgeweld heeft
hij zjn vaderland gediend.

Dierbare echtgenote onverwachts heb ik U ver-
laten. Mijn taak op aarde was volbracht. Vele jaren
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hebben wij samen gelukkig geweest. Samen hebben
wij gewerkt aan de opbouw van ons gezin. Wij
danken God voor dit al'es.

Beste kinderen, hebt dank voor uw waardering
en genegenheid. Gij waart voor mij een troost en
fierheid. Vergeet niet wat vader voor U betekende
en heeft gedaan.

Lieve moeder, het kruisje valt zwaar in uw oude
dag. Laten wij moedig zijn en alles aanvaarden
zoals God het heeft geschikt. Niet onze wil maar
de Zijne geschiede !

Sylvia DE MUYNCK,
zijn echtgenote ;
Joanna DE MUYNCK - RIEDER,
zijn schoonmoeder ;
Gerard en Jeannine VAN GLABEKE - TEIRLINCK ;
Jenny TEIRLINCK ;
Lieven en Marianne TEIRLINCK - GASTHUYS,
zijn kinderen ;
Stefaan VAN GLABEKE,
zijn kleinkind ;
De families TEIRLINCK, DE MUYNCK
en LIEVEYNS ;

zijn zeer erkenteliik voor uw blijken
van deelneming in de rouw die hen treft.




