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BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

LEOPOLD THEUNIS

Zoon van wijlen de Heer en Mevrouw
FRANS THEUNIS-PICQUEUR

geboren te Dendermonde op 17 oktober 1911
en er godvruchtig overleden op
27 november 1973, voorzien van de
H.H. Sakramenten der stervenden en de
Pauselijke Zegen.

Oud-Strijder, Krijgsgevangene en
Weggevoerde van de oorlog 1940-1945.
Lid N.S.B. en vereerd met
verschillende eretekens.
Oud-speler van K.A.V. Dendermonde.
Gewezen bestuurslid van
K.A.V.D. (afd. Atletiek).
Bestuurslid van het
Dendermonds Karnaval Komiteit.

Het is droevig een van onze dierbaren te zien
heengaan, want dan pas voelt men hoe men
met mekaar verbonden was, hoe diep de
familie- en vriendschapsbanden gegroeid wa-
ren. Dan voelen we hoe leeg het wordt rond-
om ons, zonder de vertrouwde stem van hem
die nu heenging.

Leven was voor hem : arbeid, vriendendienst,
en liever zelf lijden dan anderen te zien lij-
den. Hij bleef sterk en blijmoedig in het ge-
loof, waarop zijn leven was gebouwd als op
een rots. Onze enige troost op dit ogenblik
is ditzelfde sterke geloof, en de onverbreek-
bare band van de vriendschap.

Zo willen wij met zijn heilige gedachtenis
verder leven en bidden: Heer God, neem
hem die ons zo dierbaar was in de vreugde
van uw koninkrijk op, en bewaar ook voor
ons een plaats in uw huis, Gij Vader van alle
leven.

Liefste zuster en broeder, familieleden en
beste vrienden, hoe kan ik U danken voor
alle weldaden, en voor zoveel gelukkige da-
gen. Gij zult mij in uw gebeden gedenken
en nzk zal bij U zijn met een geest die niet
sterft.

De families THEUNIS, PICQUEUR,
VERMEULEN en RASSCHAERT,

betuigen U hun oprechte dank voor
de blijken van deelneming.

Begrafenissen : O. Bogaert.

Drukk. De Vlasbloem.




