« Het leven is een krijgsbanier
door goede en kwade dagen
gescheurd, gevlekt, ontvallen schier,
kloekmoedig voorwaarts dragen ».
Guido Gezelle

LATEN WIJ DANKBAAR GEDENKEN
DE HEER

Achiel, Honoré THOMAS

echtgenoot van Mevrouw
IRENE DELAGRENSE

geboren te Elst, op 3 januari 1920 en godvruchtig
overleden te Opbrakel in de St. Franciscuskliniek
op 3 mei 1983, gesterkt door de HH. Sakramenten
der zieken.

Qudstrijder 1940-1945.
Lid van de bond der gepensioneerden.

T

De families THOMAS, DELAGRENSE, KINDT,
GHIJS en VAN HUFFEL,

danken U voor uw gebed en uw blijken van
innig meevoelen.

Begraf. Raoul, Markt, Brakel. €& (055) 42 24 49

Het is een troostende gedachte dat Achiel zijn
aardse levensdagen eindigde omringd door zijn
meest geliefden.

De dierbare overledene heeft de goede strijd
gestreden. In de tijd van toen moest er van
jongsafaan, mede voor een kroostrijk gezin, ge-
vochten als 't ware voor den brode. Zijn beste
krachten liet ook hij in de koolputten tot hij
verzwakt en aangetast door de mijnwerkersziekte
vervroegd met pensioen kon. Man uit één stuk,
rechtdoor en eerlijk, ging hij nog jaren lang
dienen, zelfs zomaar. Vanuit een schilderachtig
vernieuwd huis ging zijn voorliefde naar dier en
gewas. Vooral de wielersport met de Thomas-
vrienden trok hem ten einde toe aan tot de ziekte
waarmede hij moest afrekenen hem pijnlijk velde.
't Geloof bewaarde deze moedige man in 't ont-
vangen van de laatste Sakramenten. Zo wacht
hem nu de palm der gerechtigheid.

Heer God, geef uw toekomst aan deze getrouwe
mens ; wil naar uw barmhartigheid, goed en mild
zijn voor deze gelovige man, die hield van 't
leven, en beloon hem aan de meet van dit don-
ker leven met 't Licht van 't hemels leven.

God, onze Vader, wij bidden dat allen die om
hem bezorgd waren, meest zijn geliefde echtge-
note, omwille van zijn dood, dieper met elkander
verbonden mogen zijn in vriendschap en vrede.
Moge bij de beste herinnering aan zijn fair leven
zijn wens vervuld worden dat zijn kinderen en
vooral kleinkinderen als Katrien het goed lukken.

Koningin van- de vrede, bid voor ons !




