t
Bid voor de zielerust van

OSCAR THOMAS
echtgenoot van EMMA DE VOS

geboren te Michelbeke op 11 februari 1898 en er
godvruchtig overleden op 18 januari 1972, voorzien
van de sakramenten aan zieken en stervenden.

Dit prentje wil een eenvoudig aandenken zijn van
een eenvoudig man.

Wij danken de Heer, om onze echtgenoot, vader
of vriend, die Hij had toebedeeld met vele gaven,
om de genade die hij kreeg om die gaven goed
te gebruiken.

Dank Heer, om zijn wilskracht in moeilijke om-
standigheden, om de moed waarmee hij zijn laatste
lijdensjaren heeft gedragen.

Hij was een rechtschapen man, daarom was hij
na vele jaren van arbeid, gelukkig bij de zijnen,
met zijn kleine karweitjes. Voorbeeldige vader was
hij in het gezin waarvoor hij werkte en spaarde.
Hij dankt hen, die zon brachten in zijn leven
en berusting in zijn ziek zijn.

Dierbare echtgenote, naar U vooral gaat mijn dank
om uw onverdroten toewijding. Het afscheid was
hard, hoewel niet onvoorbereid.

Beste kinderen en kleinkinderen, blijft de steun
van elkaar en leeft voor elkaar.

Beste familie en vrienden, dank wvoor uwe ge-
negenheid. Weest indachtig daf liefde voor de
mensen het eerste kenmerk is van liefde tot God.

Bidt, dat de Heer mij opneemt in zijn vrede.

Emma De VOS,

Marcel THOMAS,

Gilbert en Marie-Louise FOSTIER-THOMAS,
Hanske en Geertje FOSTIER,

De families THOMAS, DE VOS, VAN DER
ZWALMEN en DE VLEESCHOUWER,

danken U
voor uw kristelijke deelneming
in hun rouw.

DRUKK DE RIEMAECKER NUKERKE




