Met Allerheiligen in zicht,
heeft zij haar ziekte en haar zorgen
in 't licht van God en Vaderhuis geborgen.
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Gij die haar gekend en bemind hebt,
gedenk

MEVROUW
Denise THYS

Echtgenote van de Heer
Marcel VAN BELLEGEM

Geboren te Geraardsbergen op

30 augustus 1920 en godvruchtig overleden
in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis te Aalst
op 27 oktober 1994,

gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

De families THYS
VAN BELLEGEM
DE LEYE

danken voor de blijken van innige
deelneming hun betuigd bij deze rouw.

In de sfeer van deze dagen van
Allerheiligen, waabij alles spreekt van dood
en leven, nemen we afscheid van Denise.
De ziekte die haar reeds weken in de greep
hield heeft het uiteindelijk gehaald ...

Denise was een hartelijke, goede vrouw die
altijd goed is geweest voor anderen.
Gedurende meer dan 54 jaar, hebben ze
samen in schone trouw het leven gedeeld.
Zij had een goed, edel karakter met veel
aandacht voor iedereen die haar mocht
ontmoeten. Haar moeder heeft bij Denise
een mooie oude dag mogen beleven.

Voor geburen en allen die langskwamen was
ze een zorgzame, aandachtige vrouw voor
wie niets teveel gevraagd was.

Heer onze God, nu alles spreekt over lijden
en dood, bidden wij U, laat Denise nu voor
eeuwig thuiskomen in uw onbegrensde
vreugde en laat ons ervaren dat zij - over de
dood heen - nu ook nog met ons
verbonden blijft.

Onze-Lieve-Vrouw van de Oudenberg,
bid voor ons.

Begr. Van Den Driessche Drukkerij Van de Maele




