Dankbaar om dit leven zeggen wij :

" Jij was een goed mens .

T

Bidden wij samen voor de zielerust van
DE HEER

GASTON THIJS

echtgenoot van Mevrouw
ANNA VAN CEUNEBROECK

geboren te St.-Maria-Lierde op 18 mei 1911
en godvruchtig overleden in de kliniek Sint-
Franciscus te (Op)Brakel op 24 juli 1986,
gesterkt -door de H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Oud-Voorzitter van de K.W.B.
Medestichter van de Kristelijke Mutualiteit
Afdeling Brakel

Oud-kantoorhouder van de Kredietbank
te Brakel

Heer God, Gij hebt onze vader gemaakt tot
een zichtbaar teken van Uw menslievendheid.
Om al het goede dat hij gedaan heeft, om al
de mensen die hij geholpen heeft, zijn wij
oneindig dankbaar.

Met twee nobele trekken hebt Gij hem ge-
boetseerd naar Uw beeld : hij was rechtvaar-
dig en goed.

DE GOEDHEID van zijn hart hoorden wij in
de zachtheid van zijn stem, in de keuze van
zijn woord, in de mildheid van zijn oordeel
dat over medemensen geen kwaad woord
dulden wou — hoeveel vrienden heeft hij
erdoor gemaakt. —

Zij lag in de vaderlijke tederheid tegen-
over ons, zijn kinderen alle vijf ; zij was de
stilwerkende aantrekkingskracht die zijn vele
kleinkinderen telkens weer naar « Opa » vra-
gen deed.

Zij uitte zich in onkreukbare aanhankelijk-
heid tegenover moeder, die jarenlang de
sterke, wijze steun en levenshouvast is ge-
weest, en die tot in zijn laatste ziektedagen
troostend aan zijn zijde stond. Het kruiske
dat hij ten afscheid op haar voorhoofd te-
kende was het gebaar dat alles nog eens
zeggen wou, met onverwoordbare woorden
en diep-gelovige dankbaarheid.

Gij hebt hem getekend, God, met EERLIJK-
HEID en een RECHTSCHAPENHEID die be-
ginselvast en onkreukbaar waren, op de
Evangelische gerechtigheid geinspireerd, tot
voorbeeld voor onze permissieve wereld, en
die voor ons, zijn kinderen, een lichtende
leiddraad zullen blijven.

Vader, wij hadden je allen lief,
voor ons ben je niet gestorven...
Voor ons heb je iets verworven
dat je boven d’'aard verhief

en boven je laatste lijden
afstand nemen deed van de tijden
en, rijp voor het eeuwig land,
God zal laten zien aan d'overkant.

Lief Vrouwke van Vlaanderen, bid voor hem.

De families THIJS, VAN CEUNEBROECK,
BRACKE en DE CUBBER,

zijn zeer erkentelijk voor Uw deelneming
en danken u.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel




