Ge moet altijd met zoveel liefde voor de
mensen leven, dat ge altijd zoudt willen
blijven leven.

T

Wij gedenken dankbaar en genegen

mevrouw
GEORGINE THYS

echtgenote van de heer

Cyriel Van Oycke
geboren te Deftinge op 2 juli 1912 en er
zacht in de Heer ontslapen op 24 april 1981
gesterkt door de genademiddelen van de
Kerk.
Lid van Kristen Bond van gepensioneerden.

Met edelmoedige en moederlijke toewijding
heeft Georgine zich ingezet om de morele
steun te blijven van haar werkzame, goeie
en trouwe echtgenoot, en om hare kinderen
in eer en deugd op te voeden. Haar edel
en eenvoudig moederhart verborg de onuit-
puttelijke bron van geloof, liefde en troost.
waarin eigen huis en geburen de kracht tot
levensmoed en offervaardigheid vonden. In
alle eenvoud heeft ze de gave van haar
kristelijk geloof ontwikkeld en gevoed door
gebed en Eucharistie : de kracht voor duur-
zame vreugde, pijn en ontmoedinging.

Tamelijk vroeg en aftakelend kwam de be-
proeving, waardoor moeder’s taak en toe-
wijding werden lamgelegd. Vele lange dagen

van ontmoediging, machteloosheid, tranen
om dat niets meer kunnen. Maar de Heer
verlaat de zijnen niet. Haar echtgenoot wist
met een onbeschrijflijke vaardigheid, met
een opoffering zonder weerga, samen met
de zorg voor Georgine, de zorg om heel
de omgeving over te nemen, en dag na dag
de gezinstaak trouw en met zorg te be-
hartigen. Moed en geloof, offer en ziele-
sterkte, alles werd in dienst gesteld om
moeder in eigen huis het heengaan voor
altijd =zachter en draaglijker te maken.
Eenvoudig en gelovig heengaan na een een-
voudig en gelovig leven : getuigenis van
diepe zin voor schoonmenselijkheid en kris-
telijke levensopvatting.

Beste echtgenoot, kinderen en Kkleinkinde-
ren, de Heer ‘die bij ons thuis was met zijn
kracht en moed, zal nu ook bij u zijn met
zijn troost, hoop en verrijzenisvreugde. Zeer
veel dank voor uw meeleven, steun en moed.

Beminde broers, zusters, bloedverwanten,
geburen en vrienden, uw genegenheid heeft
me gesterkt. Uw gebed blijft uw verdere
vriendschap.

De families Thys, Van Oycke,

De Vos en Dierickx
danken voor uw blijken van mede-
leven in hun rouw en voor de
steun van uw gebed.

Uitg. Miserez, Deftinge




