« Laat mijn bede doordringen tot U, Heer,
luister naar mijn dringend roepen ». (Ps. 88)

TER NAGEDACHTENIS VAN
DE HEER

RICHARD - ALFONS THIJS

echtgenoot van Mevrouw
MARIE-LOUISE MAES

geboren te Goeferdinge op 29 augustus 1902 en
godvruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek
te Brakel op 10 oktober 1982, gezalfd met de
H. Olie.
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kristelijke deelneming en DANKEN U.
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«De maat van ons leven is zeventig jaar, of
als we heel sterk zijn tachtig. Het meeste daar-
van is nog kwelling en zorg en snel komt het
uur van vertrekken » (Uit ps. 90). Aldus wordt het
verloop van een mensenleven geschetst in het
boek der psalmen en bij ervaring weten we dat
deze beschrijving de werkelijkheid weergeeft.

Leven in de overtuiging van we eens zullen
sterven is dan ook de juiste manier om de echte
waarde en betekenis van het verblijf van een
mens op aarde te schatten. Aldus leeft de mens
naar God toe Die hem staat op te wachten aan
zijn levenseinde. De vergankelijkheid en het
voorbijgaan van het aardse zijn wegwijzers naar
het eeuwige en het onsterfelijke.

Alfons heeft een lang leven mogen doorbren-
gen op deze wereld. Samen met zijn echtgenote
heeft hij blijde en droeve dagen gekend, heeft
hij gewerkt om den brode, heeft hij zich ingezet
voor hen die op zijn zorg aanspraak mochten
maken. Het werd hem gegeven samen met zijn
echtgenote door het leven te mogen gaan tot in
hoge ouderdom, vriendelijkheid en dankbaarheid
te mogen ervaren van zoon en schoondochter,
grootvader te mogen zijn en aldus echt familie-
geluk te mogen kennen. Om al deze schoon-
menselijke vreugden past dankbaarheid tegen-
over de Gever van alle Goed.

« God, Gij die Uw schepselen gelukkig wilt
zien, wij danken U om deze man, die als echt-
genoot, vader en familielid ons iets van Uw
goedheid meedeelde. Wij danken U om zijn wijs-
heid, om zijn eenvoud, om zijn liefde voor ons.
Heer, wij vragen U, neem hem bij U op in Uw
eeuwige vreugde en vrede en help ons te gelo-
ven dat deze man die ons hier op aarde zo lief
en duurbaar was, nu bij U voortleeft ».




