,, Op U blijft ook mijn ziel vertrouwen, Heer,
en zii vertrouwt uw woord en uw beloften "’

DANKBARE HERINNERING AAN
DE HEER

Valére THIJS

echtgenoot van Mevrouw
Martha TORCK

geboren te Sint-Maria-Lierde op 27 januari 1915
en godvruchtig overleden in het Sint-Elisabeth-
ziekenhuis te Zottegem op 23 maart 1991,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Wij nemen biddend afscheid van een man
die gedurende heel wat jaren door ziekte aan
het bed gekluisterd was. Moedig heeft hij zijn
leed gedragen, met hoop op beterschap. Maar
wellicht besefte hij de laatste tijd beter dan
wie ook waar hij aan toe was. De beste
zorgen die zijn vrouw en kinderen, de dokters
en het verplegend personeel aan Valére heb-
ben besteed, waren een grote steun voor hem,
een verlichting van zijn lijden. De bezoeken
van zijn kleinkinderen, familie en vrienden
brachten hem echte opbeuring. Af en toe kwam
er enige verbetering in zijn toestand, zelfs de
laatste dagen. Zo kwam zijn heengaan toch
nog vroeger dan verwacht.

Meer dan anders gaan in de Goede Week
onze gedachten van bij het overlijden van een
dierbare naar het lijden en de dood van Onze
Heer Jezus. In Christus hebben wij een God
die niet vreemd is gebleven tegenover het
lijden. Integendeel : Hij heeft onze menselijke
ellende tot in het diepste gedeeld, tot in zijn
eigen lichaam toe. Deze goddelijke verbonden-

heid wil de eenzaamheid en het verdriet van
rouwende mensen verzachten, en nieuwe moed
schenken.

Op de vooravond van Pasen zijn wij zoals
Maria en de leerlingen na de dood van hun
Heer Jezus. Wij zitten met tranen neer, als
geslagen,, maar niet zonder hoop. Christus
is in de verrijzenis voorgegaan en wacht deze
overledene op in een nieuw en onvergankelijk
leven, waarnaar het woord uit het boek der

Openbaring : ,, geen rouw, geen geween, geen
smart meer zal zijn, want al het oude is voor-
bij . Deze gelovige boodschap weze een

troost voor allen die achterblijven.

Beminde echtgenote, u dank ik ten zeerste
voor uw trouwe, liefdevolle aandacht en zorg
voor mij, ook in de drukke laatste jaren. Ook
u, dierbare kinderen en kleinkinderen, dank ik
oprecht voor uw bekommernis en liefde voor
mij. Blijft met mekaar verbonden, zorgend voor
moeder, nu ik er niet meer ben.

Heer, wij kunnen niet geloven dat alles wat
Valére voor ons betekend heeft nu verloren is
en voorgoed voorbij. Wij verenigen ons met
het geloof waarin hij aan U heeft vastgehouden
ten einde toe. Wil hem uw eeuwige vrede
geven.
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De families THIJS, TORCK,
COLLAGE en VAN CROMPHOUT,

danken U voor uw gebed
en uw medeleven in hun rouw.
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