O mijn God, als een stormwind hebt Gij weggenomen
diegene die ons zo dierbaar was; Heer, maar wij zijn
altijd tevreden met Uw H. Wil. Job.

VROOM AANDENKEN VAN
MEVROUW

Elisa Clementina TIMMERMANS

echtgenote van Mijnheer Désiré DE HERTOGH

geboren te Ternat de 23 februari 1921, en aldaar god-
vruchtig overleden de 21 maart 1963, gesterkt door
de HH. Sakramenten der stervenden.

Helder als een dag in mei is ze ten hemel opgevaren;
doch wij, wij staan droef.. want de kroon is ons van het
hoofd gevallen. Onze lieve Moeder, ze is niet meer! Zij,
de lachende zonne van ons blijde leven. Op eens is alles
nacht geworden en duister voor onze betraande ogen...
Doch zie! Van uit het eeUWIg stralend llcht rust, tot bal-
sem in ons rouwen, haar beel : De het
plichtsbesef en wat een tong nooit meldt, haar moeder-
lijk hart.

Beminde Echtgenoot, groot is uw droefheid en zwaar
is de taak die ik u overlaat; maar richt uw treurige blik
naar de hemel; vandaar komt hulp en troost, vandaar ook
waak ik met u op onze teergeliefde kinderen.

En gij, mijn twee teergeliefde kindjes, gij zijt nog zo
klein, nog zo jong helaas, welke slag voor mijn moeder-
hart u zo vroegtijdig te moeten verlaten, de goede God
zal u zeker beschermen, vader zal u later beter leren hoe-
zeer uw moeder voor u bezorgd was.

Beminde Moeder, Broeder, Zusters en Bloedverwanten,
hebt dank voor uw genegenheid; weest mij steeds in-
dachtig in uw gebeden, tot aan onze vereniging in de
hemel,

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust. 300 d.a.

H. De Cnop, Ternat.

Mijnheer Désiré De Hertogh.
Mijnheer Roger De Hertogh,
Mejuffer Linda De Hertogh,

Mevrouw Weduwe Robert Timmermans-Van
den Eede,

De familién Timmermans, De Hertogh, Van
den Eede en Tollebeeck,

danken U oprecht voor de blijken van deel-
neming en gebeden tot lafenis van de dier-
bare overledene.




