""Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,
hem zal God Zijn vriendschap en Zijn liefde
geven''.

+

Wij GELOVEN dat in het eeuwig LIEFDE-leven
van de verrezen Heer werd opgenomen

de Heer
REMI T'JAMPENS

echtgenoot van Mevrouw Maria Vincent

geboren te Machelen op 16 maart 1903 en plots
doch niet onvoorbereid, overleden op de voor-
avond van Pasen 5 april 1980 te Machelen.

Op die stille Paaszaterdag, werkend in zijn
tuintje, is vader - als een graankorrel in de
aarde - gevallen en gebroken om, stervend met
zijn Heer, de eeuwige Paasvreugde binnen te
gaan. Ons hart gelooft, maar dit plotse heen-
gaan doet pijn.

Toch zijn wij bovenal dankbaar om dit lang
gelukkig samenleven met vader. Zijn werkzaam
leven, zijn eerlijkheid met mensen en dingen,
zijn trouwe liefde voor moeder en zijn zorg
voor de kinderen, spraken ons van zijn eerbied
voor alles wat God hem had toevertrouwd.

Zo leerde gij ons in het leven geloven en ver-
trouwen, vader.

Zo hebt gij, zonder veel woorden, ons over de
Heer van het leven gesproken. Gij zelf leefde
«gedragen» door lemand.

Bij het vallen van de levensavond was het hart
stiller geworden. Genietend van de kleine
vreugden, hebt gij ons geleerd van uw mild-
heid en wijsheid. In die stilte, die de ontmoe-
ting voorbereidt met onze Heer en God, hebt
gij het laatste woord gehoord : «Kom !».

Was er misschien ook een wenk van uw zoon
en kleinkind, die beiden, ook op de Paasdagen,
u naar de Heer zijn voorgegaan ?

Dank u, vader, voor uw voorleven. Wij zullen
zorg dragen voor moeder en voor mekaar.

Samen met u danken wij alle mensen die goed
en vriendelijk waren voor u.

Bid voor ons bij de Heer, samen met onze fa-
milie in de hemel.

Om uw biddend meeleven
DANKEN U VAN HARTE

Maria Vincent zijn echtgenote,

Zuster Pia (Georgette) T'jampens,
Fernand en Mariette T'jampens - Van Hoe,
Filip T'jampens, zijn kinderen en kleinkind,

De families T'jampens - Vincent, Van Renter-
ghem en Missiaen.

Druk. Gontran Voet Machelen Tel 86.25.63
Rouwl. Dirk Van De Vijver Zulte Tel. 88.86.63




