Wie de Heer volgt in leven en sterven,
zal Hem ook mogen volgen in verrijzenis en
hemelvaart.

Dit weze een aandenken en een uitnodiging
tot gebed voor

DE HEER
Gustaaf, Omer, Raymond

TORREKENS

echtgenoot van VICTORINE REDANT

geboren te Nederhasselt op 5 september 1904

en na gesterkt te zijn door het sacrament van

de zieken, rustig naar de Heer toegegaan ie
Nederbrakel op 18 april 1984.

Heer onze God,

In onze droefheid bij dit afscheid van vader
hier op aarde, richten we ons toch in grote
dankbaarheid tot U. Zeer veel hebt Gij ons door
hem gegeven gedurende de halve eeuw dat
wij hem als echtgenoot en vader in ons midden
mochten hebben.

In zijn zorg en dienstbaarheid voor zijn gezin
en zijn medemensen was hij de afspiegeling
van Uw goedheid. Ons heeft hij de weg naar U
getoond door zijn oprechte, ongekunstelde en
stipte geloofsbeleving.

Nu Gij hem tot U geroepen hebt, vragen we
dat Gij hem in Uw barmhartigheid zonder dralen
zoudt willen opnemen in Uw eeuwigdurende
Rijk van geluk en vrede. Wil hem daar vereni-
gen met al zijn dierbaren die hem voorgingen
en laat hem van bij U onze zorgende vader blij-
ven tot onze hereniging in de hemel.

Heer, wees voor hem nu de vervulling van
zijn aardse leven.

Zeer gevoelig voor uw gebed
en blijken van deelneming,
danken U oprecht

zijn echtgenote en kinderen.
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