Ik geloof de verrijzenis van het vleesch en het
eeuwig leven. Symbolum.

BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Mathildle TORTELBOOM

weduwe van Mijnheer

Henri VAN DEN HAESEVELDE

geboren te St, Martens-Lierde den 16 Februari 1852,
en aldaar godvruchtig overleden
den 16 Februari 1944, versterkt door de HH.
Sacramenten der stervenden.

De overledene was begaafd met goedertieren-
heid, nederigheid en zachtmoedigheid en bezat
bovendien de liefde die de band is der volmaakt-
heid. Coloss. III 14.

Eenvoudig was haar omgang, diep godsdiens-
tig was haar leven, in haar moederlijke bezorgdheid
heeft ze zich zelven vergeten om zich geheel en
gansch toe te wijden aan haar talrijk gezin.

De grootste vertroosting die ze in 't graf mede-
draagt is de overtuizing, als een onberispelijke
echigenoote, eene teedere en toegenegen moeder te
hebben geleefd en aan al hare kinderen duurzame
lessen en christelijke deugden ten erfdeel te laten.

; H. Franc. van Sales.

Heilige Maria, op U heeft ze haar betrouwen
gesteld, U vereerd door 't bidden van aen Rozen-
krans, vooral gedurende de vele jaren van zware
beproeving en lijden. Wees nu voor haar de deur
des Hemels.

Lieve Kinderen en Bloedverwanten, vaartwel !
Het is geschied zooals het den Heer behaagd heeft,
onderwerpt U aan zijn Heiligen Wil. Hebt dank
voor de liefdevolle zorgen waarmede gij mijn
langdurig lijden hebt verzacht. Leeft onder elkan-
der in vrede en eendracht en als goede christene
en weest mij indachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U. (300 d.)
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. (300 d.)

De Familién VAN DEN HAESEVELDE
en TORTELBOOM.

Troostend was voor ons uw blijk van diepgemeende

deelneming, bij het overlijden van onze teergeliefde moeder,

schoonmoeder, grootmoeder, tante en bloedverwante.

Hiervoor onzen besten dank.

Vandendriessche-De Vieeschauwer, Nederbrakel




