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GOD ONZE VADER, GEEF VREDE EN RUST
AAN MEVROUW

Maria, Elisa TRONCQUO
weduwe van

de Heer Angel, Jean-Baptist HOOGSTOEL,

geboren te Zegelsem op 31 augustus 1895
en godvruchtig overleden te Brakel-Opbrakel
in de Sint Franciscuskliniek op 19 december
1984,

voorzien van de HH. Sakramenten.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Ongeveer zeven jaar geleden, in de vrede-
volle en stemmige Kerstdagen, is haar man
haar voorgegaan naar Gods Rijk van licht,
eeuwige rust en vrede, na een eenvoudig,
vroom en verdienstenvol leven.

In haar levensavond kon zij bidden: « Wat
had ik op aarde nog te verlangen buiten
U mijn God ». Spijts alle goede zorgen van
mijn dochter, bleef ik eenzaam achter na
het overlijden van mijn man. Tussen alle
bezigheden in mijn huisje, zijn mijn jaren
als rook vervilogen.. Als gelovig mens
wacht mij nu de kroon der gerechtigheid en
het eeuwig leven.

De dierbare overledene was een goede en
trouwe echtgenote, een voorbeeldige moe-
der, die haar kinderen voorging in geloof

en ze een goede opvoeding gaf. Ze was
werkzaam en vol toewijding voor haar gezin,
zeer behulpzaam en gedienstig voor ieder-
een die beroep op haar deed. Die edel-
moedige en onbaatzuchtige mensen verdwij-
nen stilaan uit de samenleving; achting
en dank was meestal hun loon, met een
goed woord op de lippen: ge moet maar
spreken, ik ben altijd bereid.

Zo is zij stilaan oud geworden, en nu
haar loon de werken dekt, en eindelijk
los gerocht van 's dienstbaarheden en in
Hem nu rust in wien zij kristen wierdt
en met geloof, liefde en hoop versierd
zijt in Gods Rijk getreden. (G.G.)
Ik dank mijn geliefde kinderen en kleinkin-
deren voor wat ze voor vader en moeder
geweest zijn en gedaan hebben, U vooral
mijn dochter Yvonne, voor alle hulp in mijn
oude dag; God lone het U.

Dank aan mijn buren en kennissen en tot
weerziens bij de Heer.

Namis : zondag 13 januari 1985 om 10 u.
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