DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER
OMER, CAMIEL TRONCQUO

weduwnaar van Mevrouw Sara ROMAN,

geboren te Zegelsem op 27 juli 1899 en
godvruchtig overleden in de kliniek
St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel - op 16 april
1984, voorzien van de HH. Sakramenten.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Door zware arbeid in de mijn en het
seizoenwerk in Frankrijk heeft Omer voor-
zien in de noden van zijn gezin. Niets was
hem te veel, want hij hield veel van zijn
kinderen en vooral de kleinkinderen konden
niets misdoen in zijn ogen.

Zijn ziekte heeft hij naar bestvermogen
gedragen, het leed verbergend voor zijn
kinderen om hen niet tot last en zorg te
zijn.

Hij die zo van de natuur hield, zag ook
uit naar de komende zomer, maar voor
hem werd het de grote herfst van zijn le-
ven, het binnenhalen van de schoven aan
goeds die hij in zijn leven verzameld heeft
om ze voor te leggen aan de Meester van
de oogst, de Heer Jezus.

Heer onze God, in de verrijzenis van Jezus
is voorgoed zichtbaar geworden dat Gij
trouw blijft aan uw liefde voor de mens.
Wij bidden U voor onze overledene, doe ook
hem verrijzen tot een nieuw leven in de
blijvende vreugde van Uw Koninkrijk.

De families :
TRONCQUO, ROMAN,
DONKERWOLKE, DE CUBBER,

danken U.

Begrafenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




