Zij die tijdens haar leven zo dicht bij ons was
zal toch nooit ver van U geweest zijn, Heer.
En nu zij zo dicht bij U is,
kan zij toch niet ver van ons zijn.

Dankbaar aandenken aan

MEVROUW
Madeleine TRONQUO

Weduwe van Hector DE TEMMERMAN

Geboren te Zegelsem op |1 september 1906 en
vredig ontslapen in het O.L.Vrouweziekenhuis te
Oudenaarde op 4 maart 1997, gesterkt door het
Sacrament van de ziekenzalving.

De families

TRONQUO, ASSEZ en DE TEMMERMAN,
AERTS danken U van harte voor uw blijken van
genegenheid en oprecht medeleven.

Madeleine was een goede moeder en een goed
mens. Groot geworden tussen de dieren en de
vruchten te velde, is haar hobby haar levenswerk
geweest. Haar kinderen en kleinkinderen waren
haar stille trots. Ze was gelukkig met kleine din-
gen, een bezoek, een lieve attentie.

Moeder was ook een diep christelijke vrouw :

de zondagsmis en een gebed voor het eten waren
voor haar zo vanzelfsprekend.

De laatste tijd ging het minder goed met moeder.
Ze " ging stilaan achteruit " doch hield volle
moed en vertrouwen en zou nooit geklaagd heb-
ben. Ze voelde zich omringd en gesterkt door
familie, vrienden en buren.

Door onze droefheid heen, zijn we dan ook blij
zo'n goede moeder en mémé gehad te hebben.
We hopen dat de moed en kracht die ze had, in
ons verder mag leven.

Lieve moeder, dank voor alles wat jij voor ons
gedaan hebt.

Liefste mémé, we zullen je erg missen maar
blijven in ons hart met jou verenigd.

Dierbare familie, buren en vrienden, dank om
Uw trouwe vriendschap en tot weerziens.

Namis op zondag 18 mei 1997 om 10.30 uur.

Reoussconton " Famoralia “bvba - Kawaton.- Brakel




