Beeld van liefde, beeld van goedheid
beeld "van al wat edel is
blijft zij zo in aller herten
en in elk geheugenis.

T

Na een leven van overgave aan haar

kinderen en de mensen, gesterkt door de
Sakramenten der zieken, ging ons voor naar
de eeuwige vreugde

Martha TRONQUO

weduwe van de Heer Alfons D’HAESE.

Geboren te Zegelsem op 7 december 1904 en
godvruchtig overleden in de kliniek der Zusters
van Barmhartigheid te Ronse op 15 januari 1989,
gesterkt door de zalving en gebeden der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Kristen Bond der Gepensioneerden.

(G. Gezelle)

Moeder gaat altijd te vroeg heen. Nooit, hoe
oud wij ook geworden zijn, kunnen wij haar
missen. Haar milde goedheid, haar eenvoud,
haar stille tegenwoordigheid maakt ons leven
diep gelukkig. Haar wijs woord, haar woordeloos
voorbeeld, haar opbeurende kracht waren ons
steeds een spoorslag om door alle moeilijke
omstandigheden heen het hoofd recht te hou-
den en te vertrouwen.

Moeder was een eenvoudige vrouw die nooit
lof of roem zocht onder de mensen. Haar leven
was één  arbeid, één toewijding voor het wel-
zijn van haar gezin.

Zij was een mens uit één stuk : fier en on-

verschrokken beleefde ze haar kristelijk geloof ;
met haar handen heeft ze niet alleen veel ge-
werkt maar ook veel gebeden, ze bad altijd.
Ze was rechtvaardig en kon geen onrecht lij-
den. Lijden en kruis zijn haar niet gespaard
gebleven, maar in het licht van Kristus' lijden
en offer heeft ze alles gedragen zonder klagen
voor de vooruitgang van haar kinderen, klein-
en achterkleinkinderen.

Haar liefde en bezorgdheid voor haar kinderen
en kleinkinderen was bijzonder groot : ze leefde
met hen mee. Na een rijkgevuld leven is ze
heengegaan om de welverdiende kroon uit Gods
handen te ontvangen.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, ik dank U
allen voor uw diep-kinderlijke eerbied en ge-
negenheid die gij altijd voor vader en moeder
hebt betoond. Ik dank U allen voor uw gedul-
dige goedheid waarmee ge me hebt verzorgd.
Niets was voor U te veel of te zwaar. God
loont de kinderen die hun ouders eren en ver-
zorgen. Vader en ik zullen bij de Heer voor
U ten beste spreken. BIlijft nu in onderlinge
goedheid elkander steunen. Ik reken verder op
uw menigvuldig gebed en offer.

Dierbare familie en vrienden, dank voor uw
medeleven en gedenk mij in uw gebeden.
Mijn Jezus barmhartigheid.

Onze Lieve Vrouwke, bekom van ons goede en
heilige moeders.

De families TRONQUO, D'HAESE,
ASSEZ, HENDRICKX danken U oprecht
voor uw medeleven en gebed.
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