Wanneer je verdrietig bent

blik dan in je hart

en je zult zien dat je weent

om wat je vreugde schonk. (Gibran)

1.

Dit weze een dankbaar aandenken aan
DE HEER

Omer TRONQUO

Hij werd geboren te Zegelsem op 4 april 1914,
heeft zijn leven gedeeld met

GABRIELLE LENVAIN .

en overleed een jaar na haar in de kliniek te
Zottegem op zaterdagavond 7 december 1991,
gesterkt door =zijn geloof in Kristus en in

de sakramenten.

« Afscheid nemen

is met zachte vingers

wat voorbij is...

dichtdoen en verpakken

in de goede gedachten

ter herinnering...

is verwijlen bij een brok leven
en stilstaan op de pieken

van pijn en vreugd... (Ward Bruyninckx)

Omer was een man die voor zijn gezin heeft
geleefd, voor vrouw en kinderen. Hij was een
goede vader en trouw echtgenoot, een lieve
grootvader. « Va-tje » noemden ze hem, met al
wat dat inhoudt aan tederheid. Hij hield van
bloemen en dieren en van de mensen. Hij was

er graag bij en legde met zijn vrienden graag
een kaartje.

leder huisje krijgt zijn kruisje. Ook voor Omer
kwamen moeilijke tijden. Ondanks zijn eigen
wankele gezondheid bleef hij maandenlang de
steun en toeverlaat van zijn zwaarziek geworden
Gabriélle. Zij had het geluk thuis te kunnen
sterven. Van twee op één vallen is zwaar. Hij
is haar gevolgd na amper dertien maanden.
Omer was een diepgelovig man en een trouwe
kerkganger. Ook daar blijft voortaan een lege
plaats. Danken we de Heer om al het schone
dat hij ons heeft voorgeleefd. Hij blijft voor
ons een voorbeeld van goedheid en trouw.

« Vader, wij vertrouwen U deze overledene toe,
wij danken U om wat hij voor ons betekende.
Wij bidden U : geef troost en kracht aan ons
die verder leven en laat ons samen tot Uw
heeriijkheid komen die Gij beloofd hebt
door Kristus onze Heer ». (Officie overledenen)

Namis : d 29 d k om 8 uur.

De families Tronquo, De Bus, Lenvain, Watté,
danken U voor uw blijken van deelneming.

Druk. Devleeschouwer - Brakel
Rouwcenter « Funeralia » - Zwalm




