BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Roger TROSSAERT

echtgenoot van Mevrouw
Marie-Jeanne VAN DE MAELE,

geboren te Salins Seine et Marne (Fr.)
op 2 oktober 1933 en godvruchtig over-
leden in het Akademisch Ziekenhuis

te Gent op 10 mei 1980, -voorzien van
de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de Mijnwerkers-Brancardiers.

Het overlijden van een dierbare is steeds
een gebeurtenis vol tragiek. Wanneer het dan
een man betreft in de kracht van zijn le-
ven en vader van een gezin, wordt het nog
tragischer. Het overlijden van deze man
heeft ons allen diep beroerd. Wij voelen ons
machteloos. Bij dit afgebroken leven, nog zo
jong en nog vol verwachtingen, worden we
op pijnlijke wijze eraan herinnerd hoe klein
de mens is.

We behouden van vader het beeld van
een goed mens, van een werkzaam man,
zorgend voor zijn geliefden. Het was hem
zwaar toen de ziekte hem tot inactiviteit
dwong.

Noch de wetenschap, noch ons gebed en
onze beste zorgen mochten hem in ons mid-

den behouden. Heer, hier buigen we het
hoofd voor Uw H. Wil. We weten dat Gij het
goed voorhebt, maar begrijpen Uw hardelen
niet. Wees voor ons allen nu de ware troos-
ter in deze droevige tijden.

Geliefde echtgenote en zoon Filip, ik weet
dat ge me nog lang nodig hadt. Ook ik
wenste u verder te helpen en te dienen
door mijn arbeid en mijn helpende aanwe-
zigheid. Weest mij indachtig in uw herin-
neringen en in uw gebed en blijft elkaar
helpen en steunen om schoon door het le-
ven te kunnen gaan.

Geliefde ouders, ook voor u valt het hard
een kind van u te zien heengaan, maar zoekt
ook gij troost in ons geloof.

De families TROSSAERT, VAN DEN BOSSCHE,
VAN DE MAELE, DUHAUD,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




