-‘.

BID VOOR DE ZIEL VAN
Mijnheer ALBERT TRUYEN

echtgenoot van
Mevrouw LUCIE DE KEYZER

geboren te St Maria-Horebeke, 13 januari 1926 en
ten gevolge van een smartelijk ongeval overleden
te Oudenaarde, 18 juni 1962

gesterkt met de H. H. Sacramenten.
Lid van het plaatselijk Corps der burgerlijke Bescher~
ming — Lid van de Confrerie van de H. Barbara

Voor een derde maal werden een vader en een moe-~
der in droefheid gebracht achtereenvolgens door het
verlies van drie zonen bij een pijnlijk ongeval. Een
echtgenote en kind, broers en schoonzusters treuren
om de dood van Albert. Woorden van troost zijn hier
moeilijk te vinden. Ons diep meevoelen met de fami-
lie, maar ook onze gebeden voor de overledene mogen
nu een blijk zijn van onze welgemeende deelname in
de rouw bij deze harde beproeving.

Bij Jeze dood verliezen zijn brave echtgenote en
zijn kleine Marie-Jeanne een zorgzame en werkzame
huisvader. Zachtmoedig en gedienstig van aard was
hij steeds bereid dienst te bewijzen waar hij dat kon.
Hij die zelf zo barmhartig was voor zijn evenmens zal
wellicht ook barmhartigheid ondervinden bij O. L.
Heer

Lieve echtgenote en kind, gaarne had ik nog veel
gewerkt voor u. Nu is het anders, maar onze liefde
blijft voortduren al over de grenzen van de dood. Bidt
voor mijn zielerust Mocht O. L Heer u beschermen.

Duurbare ouders, broers en zusters, hebt dank om
uw genegenheid. Weest gij mij ook indachtig in uw
gebeden.

Aan allen, familieleden, vrienden en geburen, vaart-
;vel in dit leven en tot weerziens in het hemels Vader-
and.

Mijn Jezus barmhartigheid.
Zoet Hart van Maria, wees zijn toevlucht |
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