Geloofd zij Jezus-Kristus, Amen!
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BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

CLEMENCE TRUYEN

weduwe van Mijnheer
Alois LABEE

geboren te Schorisse op 18 December 1871 en overleden
te Nederbrakel, op 26 October 1959
gesterkt door de HH. Sacramenten.der stervenden

uit de begrafenismis: O God, aan wien het eigen is
altijd genadig te zijn en te sparen, wij smeken U oct-
moedig voor de ziel van uw dienares Clemence, die
Ge heden uit deze wereld hebt doen scheiden, dat Gij
haar niet wilt overleveren in de handen van de vijand,
noch haar vergeten, maar ze door uw heilige Engelen
doet ontvangen en tot het hemels vaderland ; opdat
zij daar zij in U gehoopt heeft, de pijnen der hel niet
lijde maar de eeuwige vreugde bezitte.

De duurbare overledene was een goedeen brave

vrouw, die steeds haar plichten als huismoeder trouw
vervulde. De vervulling van haar godsdienstige plich-
ten was voor haar een aangename plicht. Samen met
haar echtgenoot is ze oud mogen worden. Zoals ze
steeds zij aan zij, trouw en eensgezind door 'f leven zijn
gegaan, zo ziin ze ook te gelijker tijd naar de eeuwig-
heid gegaan. Moge God nu aan hun beiden de vreugde
van de Hemel schenken.
Duurbare kleinkinderen,mijn langdurige ziekte heeft U
veel last gevraagd, maar geen moeite was U te veel.
Hebt allen dank voor de warme genegenheid en de
goede zorgen. Vergeet ook mij niet in uw gebeden en
tot weerziens allen in de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! 300 d. afl,
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l Bidden we voor de duurbare overledene, de oratie
\
|

zijn zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming en danken U van harte.

De familién TRUYEN, LABEE, VERLINDEN en ROMEYNS,




