.I.
BID VOOR DE ZIEL

van

Mijnheer Henri TRUYEN,

echtgenoot van
Mevrouw Marie DE MEDTS,

geboren te Volkegem, de 18 november 1883, en aldaar
godvruchtig overleden, de 2 mei 1963.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken.

De duurbare overledene was een brave en deugdzame
man ; eenvoudig en oprecht van hart, werkzaam en
vlijtig zolang zijn krachten het hem toelieten, vrede-
lievend en zachtmoedig, minzaam en gedienstig voor
iedereen, daarom werd hij door allen geacht en bemind.

Door een verraderlijke en hopeloze kwaal werd hij
overvallen, kalm en gelaten heeft hij zich op de over-
gang naar het hiernamaals voorbereid, gans uitgeput
van krachten, vervuld van schone kristelijke gevoelens,
schonk hij zijn ziel aan God terug. Nu is het uur van
eeuwig leven en onvergankelijk geluk geslagen.

Geliefd htgenote, kinderen en kieinkinderen,
dierbare familieleden, ik verlaat u om daar te gaan
waar God ons allen wacht. Eenmaal, zo hoop ik, zullen
wij daar elkander wedervinden. Ik dank u voor uw
liefde en goede zorgen. Gedenkt mij dikwijls in uw
gebeden en gij, al m'n bloedverwanten, vrienden en
kennissen, bidt voor mij opdat ik spoedig de eeuwige
vreugde geniete.

Heer Jezus, geef zijne ziel de eeuwige vrede !

R. E P,

Ename — Drukk. Vander Stuyft
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