Geloofd z1j Jezus-Christus. Amen.

+ BID VOOR DE ZIEL +

van Mevrouw

HUBERTHA TRUYEN

echtgenote van Mijnheer
Alois VERBURGT

geboren te St Maria-Horebeke de 8 Augustus 1889 en er
godvruchtig overleden de 7 Augustus 1954, voorzien
van de HH. Sacramenten.

Lid der Confrerie van de H. Barbara.

Een langdurige ziekte is een school van liefde voor die
de zieke bijstaan en een school van geduld voor de
zieke zelf.

Zo is deze voorbeeldige moeder lang beproefd geweest,
maar zij heeft, met volkomen onderwerping, haar leed
gedragen. Zij wist dat deze die met Jezus lijden, ook met
Hem eeuwig zullen beloond worden.

Met ware stichtende blijheid ontving zij de laatste
Sacramenten : zo gaf zij aan haar kinderen een laatste be-
wijs van haar Geloof, Hoop en Liefde. Zalig en gezegend
zij die 26 zich gereed houden...

Duurbare Echtgenoot, beminde Kinderen en Klein-
kinderen, die mij altijd met zoveel liefde en opofferin
hebt bijgestaan, ik dank U voor uw goede zorgen en za
U van hierboven indachtig blijven. Bewandelt steeds de
weg van eer en deugd. Ondersteunt malkander. Blijft
verenigd door de banden der liefde. Vergeet mij niet.

Duurbare Broeders en Zusters, voor de tweede maal
op korte tijd gaat iemand U v6ér naar de eeuwigheid.
Bidt voor ons. Vaarwel aan allen.

Goede Moeder Maria, bescherm onze christene
huisgezinnen.

R. I. P.

Drukkerij De Meester, Oudenaarde

Mijnheer Alois VERBURGT, kinderen en kleinkinderen,

De familiéen TRUYEN, VERBURGT, VANDER ZWALM,
VAN HUFEEL,

Bedanken van harte voor de blijken van
kristelijke en innige deelneming hun betoond.




