) VROME GEDACHTENIS AAN
Mevrouw Klarisse TRUYEN

echtgenote van
de Heer Maurits BOTTELDOORN

geboren te Volkegem op 3 november 1914 en
godvruchtig overleden in het O. L. Vrouwe -
Ziekenhuis te Oudenaarde op 26 februari 1990,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

Moeder is niet meer. Nog kunnen wij niet
geloven dat het werkelijk zo is. Het doet zo'n
pijn want het is hard te scheiden als liefde zo
vast bindt. Nu is het troostend door ons geloof
te weten dat de doode alleen de doorgang is
tot het volle leven zonder schaduw. ,, Ik ga
heen maar kom tot U terug om U op te nemen
bij mij opdat ook gij zult zijn waar ik ben "
Alleen bij de Heer vinden wij de sterkte de
moed om dit zware kruis in volle overgave te
dragen zonder verbittering, om verder te kun-
nen leven.

Wij hebben Clarisse op onze levensweg ont-
moet als een goed en rechtschapen vrouw,
eerlijk, ronduit en recht van hart. Een vrouw
die zich onvermoeibaar inzette voor haar gezin
en familie.

Om dit alles willen wij God danken en Hem
vragen dat zij voor altijd in zijn liefde mag
voortleven.

Goede echtgenoot, kinderen en kleinkinderen
een gans leven hebben wij slechts voor me-
kaar geleefd. Ik kan U slechts danken om al
uw goedheid en liefde. Verlies maar nooit de

moed en blijft eensgezind onder mekaar. Waar
de nood groot is, is de Heer nabij.

Familieleden, vrienden en geburen, veel dank
voor Uw genegenheid en oprechte vriendschap.
Dank aan allen die op een of andere manier
goed voor mij zijn geweest. |k vraag de Heer
dat Hij ons weer samen moge brengen in zijn
vaderhuis waar al het oude voorbij is en ‘Hij
weer alles nieuw maakt in zonnig geluk.

Genadig Heer Jezus, geef haar de eeuwige
rust.

Maurits BOTTELDOORN, haar echtgenoot ;

Frans en Marie-Jeanne VANMAERCKE -
BOTTELDOCRN,
Marc en Nicole BOTTELDOORN - COZIINS,
haar kinderen ;

Christ VANMAERCKE,
Jurgen VANMAERCKE,
Peter BOTTELDOORN, haar kleinkinderen ;

De families TRUYEN, BOTTELDOORN,
DE MEDTS en VANDEVIJVER.

Uw medeleven was de familie een troost,
uw gebed de overledene een hulp.
Daarvoor danken we U van harte.

NAMIS op vrijdag 30 maart 1990, om 19 uur
in de kerk.
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