De " Heer zegt :
« Wie in mij gelooft zal leven
ook al is hij gestorven ».

.I.

Tot vroom aandenken aan de Heer

Richard T'SIOBBEL

echtgenote van Mevrouw
Marguerite VAN DE WEGHE,

geboren te Roborst op 23 februari 1895 en
godvruchtig overleden in de kliniek
Dr. Goffaerts te Zottegem op 28 juni 1974

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Hegr,

wij zijn machteloos

als wij de grenzen van ons bestaan ervaren
in ziekte, pijn en lijden.

Geef ons troost en verlichting,

moed en vertrouwen,

dat Gij met ons bezig zijt

ook in ziek-zijn en sterven.

Heer,

zoals het leven van deze innig goede man
was ook zijn dood :

stil, bijna onopgemerkt,

zoals een kaars die opbrandt,

lichtend voor anderen.

Ziekte was zijn onafscheidelijke metgezel.

Met geduld en overgave
heeft hij heel veel gedragen.
Geef hem nu de eeuwige vrede.

Heer,

Wij danken U voor deze man,

voor het werk van zijn handen,

voor de zorg en de toewijding in zijn gezin,
voor de vriendschap en trouw

die van hem is uitgegaan.

Help ons zijn gedachtenis in ere houden.

Heer,

op uw barmhartigheid

stellen wij ons vertrouwen.

Voor onszelf en onze dierbare overledene
vragen wij Uw vergeving.

Wil nu de vier akten bidden.

De families T'SIOBBEL, VAN DE WEGHE,
REYNS,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van kris-
telijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




