Dat hij in vrede ruste.

1.

BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

Philemon TURTELBOOM

Weduwnaar van Mevrouw
Gabriélle MANSSENS.

Geboren te Sint Lievens Esse op 13 juni 1903
en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 4
maart 1968, gesterkt door de H. H. Sakramenten
der zieken en de Pauselijke Zegen.

Met een goed hart is deze dierbare overlede-
ne door het leven gegaan. Kristelijk opgevoed
heeft hij in stilte zijn gebeden verzorgd en de
eenzaamheid van zijn laatste levensjaren man-
moedig gedragen.

De ziekte heeft hem plots overvallen en het
heeft de Heer behaagd hem te roepen en hem
te verlossen van zijn eenzaam leven om hem op
te nemen in de talrijke scharen der gelukkige
uitverkorenen.

Gelukkig de mens die de Heer wakend vindt.

Dierbare kinderen, thans ben ik temﬁ bij uw
moeder verenigd. Wu verwachten u ook op het
einde van uw leven. Tot weerziens.

Dierbare zuster religieuse, heb dank voor de
liefderijke zorgen mij besteed in mijn laatste
dagen.

Dierbare broeder en familieleden, ik zeg u
hartelijk vaarwel, blijf gij mij indachtig in uwe
gebeden.

H. Hart van Jezus ik heb vertrouwen in U.

De familién

TURTELBOOM,
WIJNENDAELE,
MANSSENS,
PARDAENS.

DANKEN U voor de blijken van deelne-
ming in rouw en gebeden.

Uitg. R. De Vos, koster, St. Lievens Esse




