‘Bompa,
Wat ik voor je voelde
kan ik niet in woorden brengen
doch je wist wat ik bedoelde
en wil dit nu tot in de eeuwigheid verlengen.
Ik hield van je.”
Patrick

1.

Gedenk in uw gebed
DE HEER
Hector TUYPENS

Echtgenoot van
Mevrouw Madeleine CHARMANT

Geboren te Zarlardinge op
23 augustus 1918 en plotseling thuis
overleden op 24 januari 1995.

De families TUYPENS
CHARMANT
TUYPENS
MOTTRIE
DUBOIS

danken U voor de blijken van innige
deelneming hun betuigd bij deze rouw.

Een goede grootvader voor zovelen,
met een hart als koekebrood voor ieder,
is van ons heengegaan.

Bij iedereen geliefd en gekend omdat hij
zo graag omging met iedereen.

Hij leefde graag maar kreeg zijn deel
als mijnwerker. Reeds na 23 jaar op
pensioen met stoflong, toch klaagde hij
nooit, maar was steeds bereid ergens een
handje toe te steken.

Zijn levensvreugde en levensdynamiek
haalde hij uit zijn karakter, maar zeker ook
uit zijn geloof.

Want trouw volbracht hij zijn gebeden.

Wij bidden nu voor hem dat hij eeuwig
gelukkig mag zijn bij de Heer.

Al valt het afscheid zwaar we danken God
voor het geschenk van zo'n lieve grootvader.

Van Den Dri Drukkerij Van de Maele




