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Uw-hand heeft mij geschapen

getrokken uit het niet,

en nu ben ik ontslapen,

na ‘s werelds lang verdriet ;

Gedenk, o Goede Vader

uw schepsel nu,

ik kom U biddend nader;

ik gelove in U ! G. G,

.l.

Wil in uw gebeden het aandenken‘bewaren
van Mejuffer

Iréne-Alfonsine TUYPENS

geboren te Zarlardinge op 6 juni 1891 en
godvruchtig overleden te Geraardsbergen
op 30 oktober 1986, gesterkt door de HH.
Sakramenten der Zieken en de Pauselijke
Zegen.

En Jezus sprak: « En alsik ben heengegaan
en een plaats voor U heb bereid, kom ik
terug om U op te nemen bij Mij, opdat ook
gij zult zijn waar ik ben ». Deze hoopvolle
verwachting waarin Iréne steeds leefde, is
heden voor haar genadevolle werkelijkheid
geworden. Haar wankele gezondheid van
de laatste maanden was een verwittiging
van Gods nabijheid. Al mocht ze genieten
van 'n uitzonderlijke lange levensduur, toch
schijnt het ons nog te kort dat leven, waar-
over de schoonheid ligt van de trouw vol-
brachte plicht. Zij was immers 'n doorbrave
en diepchristelijke vrouw, wier leven voor-
bijging in stille eenvoud en ijvervol werk.

Doch hoe voorbeeldig in alles dit leven ook
was,toch bleef het niet gespaard van tegen-
slag, leed en lijden.

Vele, vele jaren heeft ze het licht van de
zon moeten missen, zo zelfs, dathaar enkel
nog de voldoening bleef, het geluid op te
vangen van vertrouwde stemmen, die ze mét
de hulp van herinnering en wverbeelding
nog wist teidentificeren. En toch, niettegen-
staande alles zou ze nietklagen, maar dragen
en bidden om kracht. Want godsdienstig
was ze en Mariaal vroom, zielsgelukkig als
ze thuis Ons Heer mocht ontvangen in de
H. Communie.

Schoon leven dat haar ziel boetseerde tot
een minzame oude vrouw met deemsterende
ogen, alsof ze reeds begon te leven in een
andere wereld. -

Dierbare familieleden, en vooral gij, beste
Ghislaine, bij wie ik het geluk had te mogen
inwonen, U dank ik van harte voor alles
wat ge voor mij gedaan hebt tijdens mijn
oude dag. Gij waart mijn sterkte en mijn
troost. Bidt veel voor mijn zielerust.

En gij allen, vrienden en kennissen, schenkt
mij ook een vurig gebed!

NAMIS : zondag 16 nov. 1986 om 9 u.

De families TUYPENS-DENOOSE
danken U.




